
Voorlezen – oefening…

• Zo werkt het: 

• Je ziet een fragment op het scherm. Je leest dit aandachtig 
en denkt na over het hoe het voorgelezen moet worden. 
Zoek alle aanwijzingen die de tekst je kan geven…

• Je leest het fragment voor, en daarna nog eens, tot je 
tevreden bent over jouw versie

• Je vergelijkt met mijn versie. Als je merkt dat er iets 
ontbrak, oefen je het stukje nogmaals. (Een interpretatie is 
altijd een beetje persoonlijk, maar ook niet helemaal…)

• Veel succes!



Uit: De Gruffalo
(J. Donaldson; Ill. A. Scheffler)

In het donkere bos was een muisje 
op pad. Vos zag hem en dacht: 
Lekker hapje is dat! 



In het donkere bos was een muisje 
op pad. Vos zag hem en dacht: 
Lekker hapje is dat! 

(Mmmm, lekker!)



“Slagtanden heeft-ie, en vlijmscherpe 
klauwen, en knarsende kaken die alles 
kauwen.”



“Slagtanden heeft-ie, en vlijmscherpe 
klauwen, en knarsende kaken die alles 
kauwen.”

(Het gaat over kauwen, dus gebruik de 
kracht van de medeklinkers!)



Slang zag hem en dacht: Lekker hapje is dat! 
“Ha kleine muis! Jij bent een leuk beestje. 
Kom mee naar mijn huis – ik geef juist een 
feestje.”



Slang zag hem en dacht: Lekker hapje is dat! 
“Ha kleine muis! Jij bent een leuk beestje. 
Kom mee naar mijn huis – ik geef juist een 
feestje.”

Een slang dus… (Niet lispelen! We doen geen spraakgebreken 
voor…)



Uit: Verhalen van de boze 
heks (H. Kraan, Ill A. Van Haeringen)

De boze heks zat in haar stoel en gaapte. Wat zou 
ze eens gaan doen vandaag? 



De boze heks zat in haar stoel en gaapte. Wat zou 
ze eens gaan doen vandaag? 



De heks zuchtte. Ze had eigenlijk nergens zin in. 



De heks zuchtte. Ze had eigenlijk nergens zin in. 



De egel zat in zijn stoel voor de kachel te slapen. 
Hij werd wakker, toen er op de deur werd 
gebonsd. “Binnen,” riep hij slaperig. 



De egel zat in zijn stoel voor de kachel te slapen. 
Hij werd wakker, toen er op de deur werd 
gebonsd. “Binnen,” riep hij slaperig. 



De uil was aan het dichten. “Sneeuw ligt op de 
bomen, als de winter weer gaat komen… De maan 
schijnt door de bomen…” Boem!



De uil was aan het dichten. “Sneeuw ligt op de 
bomen, als de winter weer gaat komen… De maan 
schijnt door de bomen…” Boem!

(De uil is nogal een 
plechtstatig personage)



De egel timmerde verder. “Joehoe!” riep een 
schelle stem boven zijn hoofd.



De egel timmerde verder. “Joehoe!” riep een 
schelle stem boven zijn hoofd.



Diep voorovergebogen liepen de haas en de uil en 
de egel door het bos. “Wat een wind,” zei de uil 
buiten adem. 



Diep voorovergebogen liepen de haas en de uil en 
de egel door het bos. “Wat een wind,” zei de uil 
buiten adem. 

(eventueel ook met het 

geluid van de wind)



Luid zingend wandelde de egel door het bos. 
“Zolang een egel stekels heeft, heeft hij niets te 
vrezen. Zolang een egel stekels… Au!” Iets hards 
vloog tegen zijn hoofd aan. 



Luid zingend wandelde de egel door het bos. 
“Zolang een egel stekels heeft, heeft hij niets te 
vrezen. Zolang een egel stekels… Au!” Iets hards 
vloog tegen zijn hoofd aan. 

Zingen dus! Op eender 
welk melodietje dat je 
kent…



De merel floot bewonderend. “Dat is slim.”



De merel floot bewonderend. “Dat is slim.”



Snuivend keek de egel de kamer in. Op de tafel 
zag hij een dampende kan. “Wat is er?” vroeg de 
heks humeurig. “Wat ruik je?” “Chocolademelk,”, 
zei de egel. “Mag ik ook?” “Nee,” zei de heks. 



Snuivend keek de egel de kamer in. Op de tafel 
zag hij een dampende kan. “Wat is er?” vroeg de 
heks humeurig. “Wat ruik je?” “Chocolademelk,”, 
zei de egel. “Mag ik ook?” “Nee,” zei de heks. 



De haas keek in de kan. “Wat een raar kleurtje.” 
“Dit is geen gewone chocolademelk,” grinnikte de 
heks. “Geheim recept,” giechelde de egel. 



De haas keek in de kan. “Wat een raar kleurtje.” 
“Dit is geen gewone chocolademelk,” grinnikte de 
heks. “Geheim recept,” giechelde de egel. 



“Je moet het ook anders doen,” zei de haas. “Je 
moet zeggen: “Op uw plaatsen. Klaar…? Af!” Zo 
doe je dat.”! 



“Je moet het ook anders doen,” zei de haas. “Je 
moet zeggen: “Op uw plaatsen. Klaar…? Af!” Zo 
doe je dat.”! 



De egel holde naar zijn huis. “Maar…” hijgde hij. 
“Er is geen… Waar is die boom dan?” De 
konijnenkinderen hotsten om hem heen. “Eén 
april!”



De egel holde naar zijn huis. “Maar…” hijgde hij. 
“Er is geen… Waar is die boom dan?” De 
konijnenkinderen hotsten om hem heen. “Eén 
april!”



Hij had net de eerste spijker in de plank geslagen, 
toen de uil naast hem landde. “Haas! Kom gauw! 
De egel zit vast.” “Hoewewoelje, was?” “Wat zeg 
je?” De haas haalde de spijkers uit zijn mond. 
“Hoe bedoel je, vast?”



Hij had net de eerste spijker in de plank geslagen, 
toen de uil naast hem landde. “Haas! Kom gauw! 
De egel zit vast.” “Hoewewoelje, was?” “Wat zeg 
je?” De haas haalde de spijkers uit zijn mond. 
“Hoe bedoel je, vast?”



Er rommelden spoken op 

zolder: woohoo.



Er rommelden spoken op 

zolder: woohoo.



• “En wie hebben we daar?” vroeg 
dokter Diederik vriendelijk. “Ik ben 
het, dokter,” kermde Octopus. “Mijn 
armen doen zo’n pijn. Ik speelde 
tikkertje met een school 
zeestekelbaarsjes…”



• “En wie hebben we daar?” vroeg 
dokter Diederik vriendelijk. “Ik ben 
het, dokter,” kermde Octopus. “Mijn 
armen doen zo’n pijn. Ik speelde 
tikkertje met een school 
zeestekelbaarsjes…”



• Stach zag vlinders van goud, vlinders met 
streepjes, vlaggenvlinders, vlinders met een oog, 
met een regenboog, met sterretjes, hij zag 
wappervlinders, waaiervlinders, waggelvlinders 
en wikkelvlinders, vlinders met komma’s, vlinders 
met punten en zelfs met dubbele punten, 
lieveheersbeestvlinders ook, en knalmotten en 
paarsjes en vaarsjes, vlinders met bloemblaadjes 
in plaats van vleugels, met wieken, met flapjes en 
lapjes, glimlachvlinders zag hij, zoekvlinders en 
vindvlinders, en zelfs een Grote Blote uit 
Moesmenistan. 



• Stach zag vlinders van goud, vlinders met 
streepjes, vlaggenvlinders, vlinders met een oog, 
met een regenboog, met sterretjes, hij zag 
wappervlinders, waaiervlinders, waggelvlinders 
en wikkelvlinders, vlinders met komma’s, vlinders 
met punten en zelfs met dubbele punten, 
lieveheersbeestvlinders ook, en knalmotten en 
paarsjes en vaarsjes, vlinders met bloemblaadjes 
in plaats van vleugels, met wieken, met flapjes en 
lapjes, glimlachvlinders zag hij, zoekvlinders en 
vindvlinders, en zelfs een Grote Blote uit 
Moesmenistan. 

• Dit is een lange opsomming. Zorg ervoor dat ze 
niet saai wordt, dat je varieert. 


