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Sporten in een groen en innovatief jasje
Buurtbewoners krijgen inspraak in nieuwe looproute Stadspark

Sinds 2020 wordt er hard gewerkt om 
ons geliefde Stadspark op te waarde-
ren. In verschillende fasen worden 
belangrijke aspecten van het park aan-
gepakt.  Een van die projecten is het 
aanleggen van een nieuwe looproute. 
Door Demi Feron 

Het Stadspark is een trekpleister voor 
sporters en joggers, toch is het aantal 
looproutes in het park eerder beperkt. 
Daarom wil het district die uitbreiden 
met nieuwe lussen en trajecten. Ze doen 
daarvoor beroep op de buurtbewoners 
en linken een ontwerpwedstrijd aan het 
project. De persoon of het team dat het 
meest innovatieve idee indient, kan een 
flinke geldprijs winnen. Belangrijk is 
dat het vooral een digitale en duurzame 
toets heeft. 

Wereldgezondheids -
dag opent gesprek over 
dieetcultuur
We willen het beste voor 
onze gezondheid, maar di-
eettips op het internet zijn 
daar vaak nefast voor. Dië-
tist Dennis Van Bulck deelt 
zijn kennis over gezond 
eten, en Gitte (20) vertelt 
over haar strijd met de 
weegschaal.

Lees verder op pagina 6

Tentoonstelling ‘Familiar 
Faces’
Kunstenares Loes Reijn-
ders organiseer t haar 
eerste solo-expositie ge-
naamd ‘Familiar Faces’ in 
de galerie op het Hendrik 
Conscienceplein. Met haar 
felgekleurde schilderijen  
probeert ze vrolijkheid op 
te wekken.

Lees verder op pagina 10

Groener groen
Het idee wordt alvast enthousiast ont-
haald bij de joggers. “Het werd tijd dat 
ze het Stadspark wat interessanter zou-
den maken voor lopers”, vertelt Thierry 
na zijn work-out in het park. “Het is een 

prachtig stuk groen in het midden van de 
stad, maar doorheen de jaren zag je het 
vervallen.” Ook Thierry’s loopmaatje Ste-
faan is fan: “Ik probeer elke dag enkele 

kilometers te lopen en onze route eindigt 
aan het Stadspark. Lopen in de stad is 
niet altijd even aangenaam. Het is druk 
en soms ronduit onveilig met het verkeer 
en oneffen voetpaden. Dan is het vaak 
een verademing om in een stukje rustig 
groen terecht te komen. Maar voor ons 
mag het nog wel wat meer groen zijn.” 

Interactiviteit 
“Het is fijn dat ze openstaan voor ideeën 
van de mensen die hier ook effectief ko-
men sporten. Wij zien de mankemen-
ten elke dag”, vertelt Stefaan. “Als ik 
zelf zo’n ontwerp zou maken, zou ik de 
wandelpaden duidelijk afbakenen en 
verdelen over alle weggebruikers. Een 
soort van fast lane voor de lopers, zo-
dat ze de wandelaars niet hinderen en 
andersom. De paden zouden dan breed 

genoeg zijn, zodat we elkaar met gemak 
kunnen passeren.”

Ook het digitale aspect spreekt de man-
nen aan: “Het is misschien een idee om 
een interactieve app te maken waar lo-
pers elkaar kunnen vinden om groepjes 
te maken. Dan is het meteen een manier 
om de buurt wat bij elkaar te brengen. 
Na de coronaperiode is dat wel fijn.”

Heb jij ook een idee voor een nieuwe loop-
route in het Stadspark? Surf dan voor 19 
april naar eloket.antwerpen.be en zoek 
naar ‘Toekomstlab’. Winnaars maken 
kans op een flinke geldprijs. 

“De 
verhalen 
zijn gebaseerd 
op de 
realiteit 
van vandaag”

“Wij laten 
geen content 
zien die je 
gratis online 
kunt vinden. 
Wij brengen 
cinema”

Lees verder op pagina 3

Lees verder op pagina 5

“Lopen 
in het groen 

is een 
verademing”

Thierry 



2 Door studenten Journalistiek van de AP Hogeschool

Colofon
Deze krant wordt gemaakt door studenten Journalistiek van de AP Hogeschool.

Wilt u adverteren in  
Den Triangel of heeft u een 

nieuwstip? Mail dan naar  
redactie@dentriangel.be  
of bel naar Wouter Frateur 

0486 880260

V.U.
Dhr. Wim Lauwers

vzw ′De Deur Uit′
Meistraat 5

Oplage
4100 stuks

Fee De Pauw
Hoofdredacteur

Oekraïense vluchtelingen meer dan welkom

Laten we niet enkel 
Oekraïne helpen
Het lijkt wel of Oekra-
iense vluchtelingen een 
voorkeursbehandeling 
krijgen. Sociale wonin-
gen worden vrijgemaakt 
en vluchtelingen worden 
bij mensen thuis opge-
vangen. Het is logisch 
dat we de Oekraïners 
helpen, we zouden wil-
len dat zij dat ook voor 
ons doen, maar waarom 
kunnen we Syriërs, Af-
ghanen en andere vluch-
telingen niet met even-
veel liefde opvangen?
Door Lennert Jeursen

Uit vele hoeken wordt ver-
ontwaardigd gereageerd 
op de manier waarop Eu-
ropa met sprekend gemak 
Oekraïense vluchtelingen 
opvangt. Ik begrijp die 
verontwaardiging, zeker 
wanneer je terugdenkt 
aan de vluchtelingencri-
sis in 2015. Meer dan 1.3 
miljoen vluchtelingen 
probeerden in de Euro-
pese Unie asiel aan te 

vragen om in Europa een 
beter leven te leiden. In 
een jaar tijd maakte Bel-
gië plaats voor zo’n 39 000 
vluchtelingen. Wanneer 
je ziet dat België zich in 
een maand tijd k laar 
maakt om 100.000 Oekra-

iense vluchtelingen op te 
vangen, dan lijkt er toch 
sprake van enige voor-
keursbehandeling. 

Laten we de Oekraïners 
blijven helpen door ze op 
te vangen en eten te ge-
ven, kinderen naar school 
te laten gaan en ouders 
een job geven. We helpen 
op die manier niet enkel 
mensen, maar we helpen 
ook Europa. Maar laten 
we dat dan ook voor an-
deren doen die het brood-
nodig hebben. We mogen 
niet kieskeurig zijn in 
momenten van hoge nood. 
We kunnen uit deze crisis 
alvast één ding leren, dat 
we solidair kunnen zijn 
met z’n allen wanneer 
er grote conf licten of 
problemen in de wereld 
ontstaan. 

Daar is de zon weer! Waar we de afgelopen edities 
joelden dat alle remmen los konden, knippen we ze 
in deze editie helemaal door. Nog een laatste maal, 
al is het deze keer met andere motieven, duwen we 
iedereen de deur uit. Voor een rondje joggen in het 
Stadspark bijvoorbeeld, want samen met de buurt-
bewoners werkt stad Antwerpen daar aan een aantal 
nieuwe looproutes. Kijkt u liever mee vanop de zijlijn? 
Dan is er ook de Ronde Van Vlaanderen.
 
Ik hoor u al zuchten, maar geen zorgen, het moet 
zeker niet altijd sport zijn. Zo mag er ook gelachen 
worden met de Humo’s Comedy Cup-winnaar Vincent 
Voeten. Of lachen uit ongemak op pornofilmfestival 
SMUT, al vertellen wij u met plezier waarom dat niet 
hoeft. Dan is er ook nog de tentoonstelling ‘Familiar 
Faces’ van Loes Reijnders, waarmee ze tracht bij ie-
dereen een vakantiegevoel op te wekken. Dat leidt 
mij overigens vlotjes naar het volgende…
 
Want we beantwoorden ook de vraag die, als ik zo vrij 
mag zijn, op ieders lippen ligt dezer dagen: op welk 
terras is er nog zon? Daarom loodsen we u doorheen 
de wijk langs de zonnigste terrassen. Neem tijdens 
uw tocht deze krant gerust mee, want er staat genoeg 
leuks in om u te plezieren tijdens uw brunch, lunch, 
of apero!

Edito

Zin in een zuiderse 
snack of een verfris-
send sapje? Iedere don-
derdag en vrijdag kan je 
op het Theaterplein te-
recht bij foodtruck Co-
lombianitas. Een gezel-
lig gedekt tafeltje met 
twee stoelen nodigt je 
uit om van het voor-
jaarszonnetje te genie-
ten. De Colombiaanse 
Janeth baat de mobiele 
snackbar uit: “Ik sta 
hier twee dagen per 
week en op zaterdag 

verplaats ik naar het 
Sint-Jansplein. Ik vind 
dit een leuke buurt.” 
De Colombiaanse em-
panadas zijn Janeth’s 
specialiteit: “Dat zijn ge-
vulde deeghapjes. Maar 
ik verkoop ook taco’s en 
panini’s, koffie en verse 
sapjes.” Kleine tip: vraag 
zeker naar haar huisge-
maakte Colombiaanse 
saus!

We kunnen solidair zijn tijdens grote conflicten
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“Ik vertel verhalen 
over het leven dat 
nu aan de gang is”

“Eindelijk evenveel geld en 
aandacht voor vrouwenkoers”
De flandrienkoorts be-
reikt op zondag 3 april 
opnieuw zijn hoogte-
punt, want Antwerpen 
trapt dan Vlaanderens 
Mooiste af. “Een week 
na de echte Ronde rijdt 
ons vriendenclubje een 
alternatieve Ronde van 
Vlaanderen. We vertrek-
ken vrijdagochtend op 
het Operaplein en rijden 
zaterdag de finale in Ou-
denaarde”, zegt Lotte 
Vantongerloo, flandri-
enne uit de buurt. 
Door tycho PoLLmann

Vanaf 2022 start de Ronde 
van Vlaanderen afwis-
selend in Antwerpen en 
Brugge. Dit jaar is het dus 
de beurt aan Antwerpen 
om de renners voor 255 
km op pad te sturen. Een 
week na de echte Ronde 
rijdt Lotte’s vriendenclub 
hun alternatieve versie. 
“Onze startplaats blijft 
elk jaar ongewijzigd het 
Operaplein. We rijden 
via de Frankrijklei het 

stadscentrum uit. Het 
is de enige weg met een 
deftig fietspad en helaas 
mogen wij niet door de 
Waaslandtunnel”, lacht 
Lotte. 

Het profpeloton vertrekt 
zondag 3 april rond 10u 
’s ochtends op de Grote 
Markt. “Ons clubje komt 

De Ronde rijden in den Triangel

Lotte Sneyders, oud-studente jour-
nalistiek, maakt voor haar eindwerk 
radio een luisterverhaal over de zeven 
zonden, genaamd Heilig Boontje. Met 
de hulp van een oud medestudente, 
schrijfster en journaliste Amber Clar-
ke, vertelt ze actuele onderwerpen aan 
de hand van zeven verschillende per-
sonages. Het luisterverhaal wordt in-
gesproken door Lotte en haar collega’s 
bij haar toneelvereniging.
Door anano GoGeshviLi

“Mijn docent zegt altijd: ‘Alles is al eens 
gedaan’, maar toch wil ik iets hebben dat 
anders is dan de rest. Ik wil iets unieks”, 
vertelt Lotte. 

“Ik zat een tijdje in een creatieve block 
en wist echt niet hoe ik verder moest. 
Daarom contacteerde ik mijn vrienden 
van journalistiek in Antwerpen, Senna 
Brammer en Maxim van Mil, om even 
samen te brainstormen. We kwamen uit-
eindelijk op een luisterverhaal over de 
zeven zonden: ijdelheid, hebzucht, lust, 
jaloezie, gulzigheid, woede en luiheid.

Ik besloot om de zeven zonden in een 
moderne jas te steken. Ik vertel over het 
leven dat nu aan de gang is. Er komen 
onderwerpen in als genderidentiteit, kli-
maat, seksualiteit, grensoverschrijdend 
gedrag en eetstoornissen.

Wat ik fijn vind is dat de verhalen geba-
seerd zijn op de realiteit en maatschap-

pelijke onderwerpen 
va n va ndaag. Dat 
maakt het nog een tik-
keltje journalistiek.

Voor de verhalen heb 
ik Amber Clarke ge-
contacteerd. Ik heb 
met haar gestudeerd 
en leerde doorheen 
de jaren op AP haar 
capaciteiten kennen. 
Ze is een heel creatief 
persoon en dat vind ik heel tof aan haar.

We hebben in grote lijnen het conflict 
van het verhaal en de personages uit-
gewerkt. Amber heeft in een week tijd 
zeven verhalen geschreven. Vervolgens 
heb ik de scenario’s opgemaakt en be-
paald wie de verhalen zouden inspreken. 
Enkele collega’s van mijn toneelvereni-
ging wouden mij helpen. Samen hebben 
we scenario’s uitgewerkt met special 
sound effects.

Mijn eerste verhaal was Superbia, over 
ijdelheid”, vertelt Amber. “Om me in 
dat personage te kunnen inleven, heb 
ik twee uur lang naar K-popmuziek 
geluisterd. Het leek me logisch dat zij 
naar zulke muziek zou luisteren, dus dat 
creëerde de sfeer van haar slaapkamer 
waardoor ik in gedachten daar zat.

Die aanpak gebruikte ik bij de meeste 
verhalen. Ik vond het belangrijk dat ik 

me kon inbeelden hoe elke setting eruit-
zag, daarbij hielpen ambient sounds ook: 
omgevingsgeluiden van een ziekenhuis, 
een restaurant, een treinstation…Bij 
Luxuria (lust) luisterde ik eerder naar 
de soort EDM-muziek die je in een club 
kan horen.

Hoe meer ik schrijf, hoe minder achter-
grondgeluiden ik nodig heb omdat ik er 
volledig in zit.”

Wil je meer weten over de zeven luister-
verhalen? Ga naar www.dentriangel.be 
voor het volledige interview met Amber. 
Beluister de eerste afleveringen op Spotify!

Oud-studenten journalistiek maken zeven  
luisterverhalen

café naar de rest van de 
wedstrijd.”

“Ons vriendenpeloton 
bestaat voor de helft uit 
vrouwen.” De laatste ja-
ren zit vrouwenkoers in 
de lift. Sinds dit jaar is het 
prijzengeld tussen man-
nen en vrouwen eindelijk 
gelijkgesteld. “Dat werd 
tijd. Al draait het niet al-
leen om geld, maar ook 
om de eer om zo’n monu-
ment te kunnen winnen. 
Jammer genoeg starten de 
vrouwen niet in Antwer-
pen en is hun wedstrijd 
enkel op tv te volgen.”  

“Ik kan niet wachten om 
zelf onze versie van de 
Ronde te rijden, want 
ik heb bijna een jaar op 
mijn nieuwe fiets ge-
wacht”, zegt Lotte. “Voor 
zo’n sportieve stad heeft 
Antwerpen niet zo veel 
sportwinkels.” Misschien 
is het wel tijd voor een 
koerswinkel in de Trian-
gelwijk. 

Heilig Boontje is nu beschikbaar op Spotify

zeker kijken! Het wordt 
een drukke dag, dus we 
maken er een daguitstap 
van. Nadat de renners 
zijn vertrokken, gaan 
we nog profiteren van de 
koopzondag. Nadien kij-
ken we in een omliggend 

actua

“Ik besloot 
om de zeven 

zonden in een 
moderne jas te 

steken”
Lotte Sneyders
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De zon achterna
De lente en het goede weer zijn eindelijk aangebroken. Tijd om opnieuw van de terrasjes in de buurt te genieten. De zonnekloppers van onze redactie gingen de klok 
rond op zoek naar de beste plekjes om wat vitamine D op te doen. 
Door De reDactie

Elke ochtend baadt het Theaterplein in zonlicht. Als ontbijtplek 
is Barnini onze absolute favoriet. Begin hier je shoppingtrip met 
een lekkere bagel of geniet van een ochtendkoffie met een boek 
in de hand. Je moet wel snel zijn, het terras is niet zo groot en 
Barnini is een enorm populaire plek in de buurt. 

Ontbijt: Barnini aan het Theaterplein

Lunch: Oats Day Long op Hopland

Tijdens de middag vertoeven we op het terras van Oats Day Long op 
de hoek van de Kolveniersstraat, aan Hopland. Alles op de menukaart 
staat in het teken van haver: koffie, pannenkoeken en zelfs het heer-
lijke brood worden ervan gemaakt. Een gezonde manier om even te 

pauzeren tijdens de dag. 

Apero: St. Jorishof en Old Trafford op de Leopoldplaats

Klaar met werken? Apéro-time! Geniet van de namiddagzon met een 
glaasje wijn of een biertje in de hand en wat hapjes. Op dit moment 
van de dag is de Leopoldplaats de place to be, het plein wordt dan 
overspoeld met zonlicht. Cafés St. Jorishof en Old Trafford hebben 
grote terrassen waar je kan ontspannen na een lange werkdag.  

Avondeten: Pampale en The Bistro op de Wapper

Om de dag mooi af te sluiten kan je terecht op de Wapper. Daar 
zijn veel restaurantjes en terrasjes waar je nog lang van de zon 
kan genieten. Voor een kleine honger moet je bij Pampale zijn. 
Je kan er elke dag  genieten van een nieuwe frisse salade. Voor 
een grote honger is er The Bistro. Met hun uitgebreide kaart vol 
typische Belgische gerechten en een gezellig terras naast het 
Rubenshuis, bieden ze alle elementen voor een mooie lenteavond. 
Wij dromen vannacht alvast van een vol-au-vent bij schemering. 
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Buurt wordt opgefleurd

De Jezusstraat herrijst

De Jezusstraat zal de 
komende jaren stevig 
veranderen. Ze wordt 
enerzijds opgefrist door 
de stad, en anderzijds 
komt er een nieuwe cam-
pus van de Koninklijke 
Universiteit Leuven en 
van de Karel De Grote 
Hogeschool. Winkel-
uitbaatster Anja Bouw-
meester van hobby-
winkel Pipoos reageert 
positief op die verande-
ringen.
Door ezra cnaePkens

“Artistieke en ethische 
porno bestaat ook”

Kunst op het pornofestival in De Studio

Wie dacht dat porno niet 
artistiek kan zijn, ver-
gist zich. In De Studio op 
het Mechelseplein vindt 
het pornofestival SMUT 
plaats. Organisator Ben 
Van Alboom spreekt 
over vrouwvriendelijke, 
respectvolle en voorna-
melijk artistieke porno. 
Door romy DeriDDer

“Je kan een actiefi lm 
maken zoals ‘The Fast 
and the Furious’, dat is 
puur enter tai nment. 
Daartegenover staat de 
film ‘Drive’. Beide films 
gaan over snelle auto’s 
maar het verschil zit in 
de artistieke ambities. 
‘Drive’ steekt met kop en 
schouders boven ‘The Fast 
and the Furious’ uit. Het-
zelfde geldt voor porno. 
Het hoeft niet artistiek te 
zijn, denk maar aan gra-
tis, mainstream porno. 
Maar het mag en kán dat 
wel zijn. We willen voor-
namelijk tonen dat er 
een wereld is waar film-
makers op een artistieke 

“De buurt is de voorbije 
tien jaar wat verloederd, 
er is leegstand en daar-
door ziet de straat er 
minder goed uit”, zegt 
Bouwmeester. “De pan-
den zijn veel te duur voor 
de meeste zaken. Door de 
langdurige werken aan de 
Rooseveltplaats wordt de 
Jezusstraat ook minder 
gebruikt als toegangs-
weg tot de Meir. Daardoor 
komt er veel minder pas-
sage de voorbije jaren.

Met een nieuwe campus 
van de KULeuven en één 
van de Karel De Grote 
Hogeschool, zal er meer 

volk naar de straat ko-
men. Dat biedt de lokale 
handelaars veel meer 
kansen. Dan worden de 

en ethische manier bezig 
zijn met pornografie.”

Maar kijken mensen naar 
porno voor het artistieke? 
Wannes Magits, beleids-
werker bij het expertise-

centrum Sensoa vertelt 
dat er wel degelijk meer 
beweegredenen zijn om 
naar porno te kijken dan 
enkel snel klaarkomen: 
“Uit onderzoek blijkt dat 
mensen porno kijken ter 
ontspanning, om bij te le-
ren of uit eenzaamheid.”

Toch botst het festival op 
veel kritiek: “‘Waarom 
moet dat?’ Dat is een 
vraag die ik vaak te ho-
ren kreeg na de aankon-
diging van SMUT. Dat 
vind ik raar. Als er in 
een film iemand met de Ben Van Alboom: “Wij brengen cinema”

auto rijdt, kijkt niemand 
daarvan op, maar porno 
is plots wel gek? Toch zijn 
het beide dagelijkse acti-
viteiten.”

Autorijden en porno met 
elkaar vergelijken vindt 
Wan nes Mag it s n iet 
juist: “Porno is veel per-
soonlijker. Het draait om 
fantasieën. Je vraagt veel 
sneller ‘Wat is je favoriete 
auto?’ dan ‘Wat is je favo-
riete seksstandje?’” Toch 
wil Ben Van Alboom de 
dialoog rond porno star-
ten. “Voor sommige men-
sen is gezamenlijk porno 
kijken een openbaring. Zo 
merk je dat je niet alleen 
bent met je fantasieën of 
kinks.”
 

Het is de bedoeling dat je 
op SMUT naar pornofilms 
kijkt zoals je naar een an-
dere film zou kijken: “Het 
zal een andere ervaring 
zijn dan Film Fest Gent, 
dat is zeker, maar we zijn 
geen parenclub”, maakt  
Van Alboom duidelijk.

“Ik kijk het meest uit naar 
het kortfilmprogramma. 
Dat zijn een tiental korte, 
humoristische porno-
films, waar je huilt van 
het lachen, en dan be-
doel ik niet uitlachen. 
Dat is het ultieme bewijs 
dat wij geen content laten 
zien die je gratis online  
kunt vinden. Wij brengen 
cinema.”

Het festival vindt plaats op 
22, 23 en 24 april.

De lokale handelaars zien de veranderingen zeker zitten

Modefanaat Hilde (55) is verkoopster in luxe-
winkel Verso. Eerst twijfelt ze nog om me te 
woord te staan, maar over haar kledij vertelt 
ze met plezier wat meer.
Door Fee De Pauw

 
“Vandaag is mijn vrije dag en ga ik boodschap-
pen doen, daarom ben ik vrij casual gekleed. Ik 
draag een donkergrijze jeans, zwarte sneakers en 
een zwarte blazer, allemaal uit Verso. Mijn witte 
sweater is A.F Vandevorst en mijn zonnebril van 
Laurence D’Ari, allebei Belgisch.
 
Vroeger werkte ik bij CELINE op de Frankrijklei, 
dat was toen heel oubollig maar wél zeer kwa-
litatief, en het belang daarvan heb ik toch wel 
meegekregen. Ik vind kwaliteit zeer belangrijk, 
en dat wordt weerspiegeld in mijn outfit. Ik heb 
liever wat minder kleren die ik wel mooi vind en 
waarvan ik weet dat ik er jaren plezier aan zal 
hebben. Daarom investeer ik ook graag in goede 
basisstukken.
 
Mijn ultieme modetip? Kies altijd voor kleren 
die dicht bij jouw persoonlijkheid staan. Volg de 
mode, blijf op de hoogte van wat in is, maar koop 
enkel kledingstukken die bij jouw eigen mindset 
passen. Je kleren moeten je gelukkig maken.”

leegstaande panden ho-
pelijk weer opgevuld”, 
voegt ze eraan toe.

Over enkele jaren zal 
de campus Sint-Andries,  
waar de opleidingen van 
de Faculteit Letteren en 
de Faculteit Sociale We-
tenschappen gegeven 
worden, verhuizen naar 
de gebouwen van het 
voormalige Provinciaal 
Veiligheidsinstituut. 

Op de campus van de Ka-
rel De Grote Hogeschool 
zal de buurt nog een tijdje 
moeten wachten. De ver-
gunning voor de bouw 
daarvan is namelijk op-
geschort, omdat lokale 
vastgoedmakelaars me-
nen dat er nu al te veel 
leegstand is op de Meir.

De provincie Antwerpen 
buigt zich nu over die 
vergunning, waardoor 
de werken pas over en-
kele maanden kunnen 
beginnen. Het is een 
groot project van 28.000 
vierkante meter tussen de 
Meir, Jezusstraat, Celle-
broedersstraat en Lange 
Nieuwstraat.

actua

“Anders 
dan Film 

Fest Gent”
Ben Van Alboom

“De pan-
den zijn te 

duur”
Anja Bouwmeester
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Gitte Vandeneede: “Ik heb nood aan iemand die zegt wat ik wel en niet mag eten”

“Ik kan nooit eten zonder 
zorgen, dat is jammer”
We zijn ons meer dan ooit bewust van 
het belang van voeding, en het effect 
daarvan op onze gezondheid. Gezond 
is goed, maar teveel van het goede 
kan leiden tot een obsessieve fixatie 
op voeding. 7 april werd door de We-
reldgezondheidsorganisatie (WHO) 
omgedoopt tot Wereldgezondheidsdag: 
de uitgelezen kans om het te hebben 
over gezonde voeding, diëten en (di)
eetproblemen. Student journalistiek 
Gitte Vandeneede (20) getuigt over 
haar eetproblemen en diëtist Dennis 
Van Bulck biedt context.
Door marie De Pooter

Het woord ‘dieet’ gaat vaak gepaard 
met een negatieve connotatie: weinig 
eten, absurde regels volgen en zo snel 
mogelijk afvallen. Van Bulck vindt dat 
jammer. Met zijn praktijk in de Korte 
Klarenstraat is hij de enige in zijn vak 
die zich in de Triangelbuurt bevindt. 
“Het woord ‘dieet’ bestaat eigenlijk uit 
‘die’ en ‘eet’”, legt Van Bulck uit. “Een di-
etist moet ervoor zorgen dat een persoon 
altijd zoveel mogelijk kan eten. Mijn uit-
gangspunt is dat alles mag en kan, maar 

met mate. Zondigen mag, mijn patiënten 
moéten dat zelfs doen. De tijd van niets 
mogen, ligt ver achter ons.”

Hoe sneller, hoe liever
Gitte (20) studeert journalistiek aan AP 
Hogeschool. Ze groeide op met diëten: 
“In mijn gezin is er altijd wel iemand 
op dieet”, vertelt Gitte. “Wij komen alle 
drie makkelijk gewicht aan, dat zit in 
onze genen. Als kind at ik twee keer per 
dag warm: ‘s middags bij mijn oma en ‘s 
avonds nog eens thuis. Ik denk dat dat 
de aanzet heeft gegeven waardoor ik 
altijd wat molliger was.” Nadat ze het 
afgelopen jaar wat kilo’s aankwam door 
medicatie, ging Gitte op zoek naar een 
manier om zo snel mogelijk af te vallen. 
“Mijn zelfbeeld is daardoor echt gekel-
derd, dus nu ben ik altijd op zoek naar 
een quick fix. Omdat ik last heb van mijn 
rug, heb ik er met mijn osteopaat over 
gepraat. Zij vroeg me om dat alsjeblieft 
niet te doen, en wees me erop dat de tien 
kilo die je door een crashdieet verliest, 
er weer dubbel bij komen.”

De afgelopen jaren zag Gitte meerdere 
diëtisten. “Ik merk dat ik altijd op zoek 
ben naar een restrictief dieet. Ik weet dat 
dat ongezond is, maar ik wil gewoon snel 
van die kilo’s af. Dat is niet de methode 
van de diëtiste waar ik op dit moment 
mee werk. Die wilt mij gezond leren eten, 
maar ik mag af en toe eens een chipje 
eten. Voor mij werkt dat niet, want dan 
eet ik iedere avond een hele zak leeg. Als 
ik op dieet ga, wil ik echt dat iemand 
tegen mij zegt wat ik wel en niet mag 
eten.” Toch deelt Van Bulck de mening 
van Gitte’s diëtist: “Continu diëten zorgt 
voor een lager metabolisme waardoor 
mensen op termijn alleen maar bijko-
men. Iemand die voortdurend dieet, kan 
het ook mentaal moeilijk krijgen. Een 
crashdieet kan leiden tot depressies, een 
minderwaardigheidscomplex, conflic-
ten met de omgeving en zelfs eetstoor-
nissen. Diëten en crashdiëten kan ook 
gewoon schadelijk zijn voor het lichaam. 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan eiwitdiëten 
die kunnen zorgen voor nierproblemen, 
of een verhoogde cholesterol ten gevolge 
van een keto- of koolhydraatarm dieet. 
Gezond en gevarieerd eten blijft de basis 

Een gesprek over gezonde voeding, diëten en (di)eetproblemen

en is al moeilijk genoeg.”

Gitte heeft al wat ervaring met verschil-
lende diëten: “Het keto-dieet raad ik echt 
niet aan, dat was voor mij echt een crash-
dieet. Mijn maandstonden waren daar 
helemaal door ontregeld. Ik heb twee 
maanden aan een stuk mijn regels ge-
had.”

Spiegeltje, spiegeltje
Het eindeloze diëten maakt Gitte onge-
lukkig: “Onlangs at ik een stuk pizza van 
een vriendin, en dan denk ik: ‘Oh nee, 
dat mag niet’. Ik kan nooit eten zonder 

zoom

“Ik ben 
altijd op 

zoek naar 
een quick 
fix”

Gitte Vandeneede
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Als je op het internet op zoek gaat naar manieren om 
te diëten, word je overspoeld met dieettips en -wee-
tjes. Maar kloppen die wel allemaal? Diëtist Dennis 
Van Bulck geeft antwoord.
Door marie De Pooter

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd
“Ja en nee. Het spreekwoord dat je ‘s ochtends moet eten 
als een koning, ‘s middags als een werkmens en ‘s avonds 
als een bedelaar klopt wel: overdag zijn we actiever, dus is 
het beter om ‘s ochtends meer te eten dan in de avond. In 
onze maatschappij gebeurt echter vaak het omgekeerde. 
Veel mensen hebben ‘s ochtends geen honger. Dan zorg 
je beter voor goede, gezonde en gevarieerde maaltijden 
tijdens de rest van je dag.”

Van lightproducten val je af
“Light wil zeggen dat er in een product 30% minder vet-
ten, calorieën, koolhydraten of zout zit. Maar dat kan dus 
betekenen dat er in een product met minder suiker, net 
meer vetten of zout zit. Daarom wil het dus niet zeggen 
dat je ervan afvalt.”

Afvallen is moeilijker dan bijkomen
“Ja en nee. Mensen met ondergewicht komen moeilijker 
bij en vallen gemakkelijk af. Bij mensen met overgewicht 
is dat omgekeerd. Afvallen heeft te maken met een ge-
zonde levensstijl die je kan volhouden, zoals gezonde 
voeding met ruimte om te zondigen en voldoende bewe-
ging. En vooral geen crashdiëten. Maar iedere persoon 
is uniek en heeft een eigen rugzak.”

Koolhydraten zijn des duivels
“Nee. Koolhydraten zijn de brandstof voor ons lichaam. 
De Hoge Gezondheidsraad raadt zelfs 50% koolhydra-
ten aan. Die leveren trouwens vitamines, mineralen en 
vezels die we ook nodig hebben. Er is wel een verschil 
tussen trage en snelle koolhydraten, en natuurlijke en 
toegevoegde koolhydraten. Trage koolhydraten zijn alle 
volkoren producten en die zijn beter voor ons. Toege-
voegde suikers kunnen we best mijden want die hebben 
we echt niet nodig.”

Laat avondeten maakt je dik
“Alles wat je teveel eet, maakt je dik, ongeacht het mo-
ment van de dag. Ik raad wel aan om twee uur voordat je 
gaat slapen niet meer te eten, maar eerder om praktische 
redenen, om maagoprispingen te vermijden bijvoorbeeld. 
Maar als je heel de dag weinig hebt gegeten, moet je ‘s 
avonds nog wel aan je noodzakelijke nutriënten (eiwitten, 
vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen) komen.”zorgen, dat is echt jammer.” Kleren shop-

pen vindt Gitte moeilijk: “Als ik ga win-
kelen, vind ik het verschrikkelijk om in 
een pashokje te staan. Je ziet jezelf dan 
van elke kant en dat is confronterend. 
Dat zijn de momenten waarop ik echt 
denk dat ik weer op dieet moet. Het voelt 
alsof slanke meisjes alles kunnen dra-
gen, en ik kan dat niet.” Van Bulck wijst 
onder andere sociale media aan als boos-
doener: “De obsessie met gewicht en di-
eten komt vaak van schoonheidsidealen 
in de media en op sociale media. Maar 
ook de afgunst tussen mensen speelt een 
rol. We kijken te veel naar een ander.”

Dubbele evolutie
De dieetcultuur heeft voor Gitte twee 
kanten: “Ik merk dat er ook wel een 
positieve evolutie aan de gang is. Er 
zijn steeds meer mensen die zichzelf 
nutritionisten noemen en die ernaar 
streven om mensen bewuster te laten 
eten, want diëten is eigenlijk niet ge-
zond. Het ideaalbeeld van de vrouw is 
ook een beetje aan het veranderen. Nu 
mag iemand wat meer rondingen heb-
ben, dat vind ik goed.” Van Bulck ziet 
ook een dubbele evolutie: “Mensen zijn 
de dag van vandaag meer en meer ge-
focust op gewicht en gezondheid. Dat 
laatste is een positieve evolutie, omdat 
een betere gezondheid de levenskwa-
liteit verbetert. Maar als het gaat over 
schoonheidsidealen is dat niet altijd zo 
positief. Veel mensen streven naar een 
gewicht dat ze moeilijk kunnen bereiken 

of vasthouden. Dat zorgt ervoor dat men-
sen grijpen naar diëten, het ene al wat 
strenger dan het andere. Dat kan gaan 
van calorie- of koolhydraatarme diëten 
tot keto, intermittent fasting, soepdiëten, 
detoxdiëten, etc.”

Hoe een diëtist je kan helpen? Door het 
juiste advies te geven, vindt Van Bulck: 
“Advies moet evidence based zijn, met 
oog voor het grotere geheel. Een holisti-
sche aanpak is vaak nodig, want diëten 
is niet alleen minder eten en vermage-
ren, maar ook oog hebben voor iemands 
medische en emotionele problemen. Dat 
verwerken we in adviezen die weten-
schappelijk onderbouwd zijn. Online 
vind je veel bagger, dus zijn wij er om 
vragen te beantwoorden, om te motive-
ren en om een luisterend oor te bieden.”

Voor vragen kan je Dennis Van Bulck 
bereiken via zijn mailadres dennisvan-
bulck@gmail.com of telefonisch op het 
nummer 0495 62 94 17.

Dennis Van Bulck: “Ie-
mand die steeds dieet, kan 
het ook mentaal moeilijk 
krijgen”

Dieetmythes 
ontkracht

zoom

“Gezond eten 
is al moeilijk 

genoeg”
Dennis Van Bulck
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Op de Sint-Katelijnevest vind je een winkeltje 
vol unieke platen: Warrecords. Tussen een 
collectie platen met genres waar je nog nooit 
van hebt gehoord, vroegen we aan de uitbater, 
Warre Geens, welke plaat hem het meest in 
het oog springt.

“Tussen al de platen vol elektronische muziek 
valt er één mooie, rode plaat op: Yasuke van 
Flying Lotus. De vinyl speelt de soundtrack van 
de Netflix-serie Yasuke af. Ik heb de serie nog 
niet gezien want ik ben zelf niet zo’n tv-kijker, 
ik luister enkel muziek. Ik vind de plaat cool 
door onder andere het artwork van de hoes. 
Het rood en zwart vallen heel hard op tussen 
de andere platen in de winkel.

De vorige plaat van Flying Lotus is veel klas-
sieker van stijl. Deze is heel experimenteel. Het 
wordt verkocht als ‘abstract jazzy hip-hop’. Er 
staan ontelbaar veel songs op, en de plaat doet 
je hoofd racen door verschillende stemmingen 
en gevoelens. Ik had al een tijdje niets meer 
gehoord van Flying Lotus, dus ik was echt blij 
dat er weer iets nieuws uitkwam.

Yasuke, de serie, heeft veel fans, en dat merk 
ik hier ook want de plaat is populair. Meestal 
verkoop ik platen met elektronische muziek 
aan dj’s, en voor hen doet de muziek zelf er 
meer toe dan de cover, want dan wordt ermee 
gedraaid. Met deze plaat kan dat niet want er 
staan bijna dertig tracks op van maar enkele 
minuten, dus dat is moeilijk. Dit is meer een 
verzamelobject.”
Door ezra cnaePkens

“Bij Jammings oordeelt niemand”

De Antwerpse deejay-
wedstrijd Kontest ging 
afgelopen maand in 
zee met zes Antwerpse 
jeugdhuizen om profes-
sioneel dj-materiaal en 
oefenruimtes aan te 
bieden aan beginnende 
dj’s. Eén daarvan is Jam-
mings, dé Antwerpse 
ontmoetingsplek voor 
jonge dj’s.
Door Fee De Pauw 

Jammings is een experi-
menteer- en oefenruimte 
voor jonge dj’s, en werd 
in 2012 opgericht door 
Samuel (26), DJ All-man, 
toen hij zelf op zoek was 
naar een plek om te leren 
draaien: “Kavka gaf toen 
hun ruimte en materiaal 
vrij voor mij en andere 
jongeren om te oefenen, 
al waren dat toen vooral 
mijn eigen vrienden,” ver-
telt Samuel.
 

Tegenwoordig kunnen 
jonge dj’s er op woens-
dagnamiddag gratis te-
recht voor jamsessies én 
je kan de ruimte afhuren. 
Armando (19), of Manano, 
leerde Jammings ken-
nen toen Samuel in 2020 
kwam draaien in zijn 
straat: “Ik was meteen 
geïnspireerd, waarna ik 
eens langsging bij Kavka. 
In het begin was dat echt 

oefenen, oefenen, oefe-
nen, maar nu is het vooral 
een fijne plek om met ge-
lijkgestemden te chillen 
en tips uit te wisselen. Sa-
muel is voor mij een soort 
meester, dus het is fijn om 
bij te leren van hem.”  

Ook voor Ariana (22), 
of WLTR, is Jammings 
de plek waar het alle-
maal begon: “Het is een 
uniek concept want er 
zijn weinig kansen voor 
beginnende dj’s om met 
zo’n materiaal te leren 
draaien. Het helpt na-
tuurlijk ook dat het elke 
woensdag is, zo kan je 
je hobby moeilijker ver-
waarlozen.”
 
Naast een oefenruimte 
biedt Jammings ook de 
kans aan jonge dj’s om 
te groeien: “Op Twintig 
Achttien Festival hebben 
we een eigen podium met 
eigen dj’s gehost”, vertelt 
Samuel. “Toen Kavka een 
vaccinatiecentrum was, 
zorgden wij voor de mu-
ziek, en tijdens hun zo-
merbar Koerwoud staan 
wij ook paraat.”
 

Jonge dj’s kunnen bij Jammings terecht voor gratis jamsessies

Jammings en Kontest helpen jonge dj’s om hun draai te vinden

Nu heeft Jammings een 
samenwerking met Kon-
test: “Wie wil kan bij ons 
hun inzending komen op-
nemen. Op 17 april hou-
den we een feedbackses-
sie met experts met open 
booth. Daarnaast probe-
ren we natuurlijk zoveel 
mogelijk dj’s naar Kontest 
te leiden”, aldus Samuel. 
Wie zeker zal deelnemen, 
is Armando: “Ik ben al 
volop aan het nadenken 
over mijn set, maar iets 
opsturen doe ik sowieso!”
 
Dat Jammings een mooie 
plek is om te groeien, 
wordt bewezen door Aria-
na: “Afgelopen december 
gaf ik er drie workshops 
voor de FLINTA+-gemeen-
schap, én dit jaar zit ik in 
de jury bij Kontest. Daar-
naast geef ik natuurlijk 
ook nog feesten samen 
met mijn collectief Bu-
renhinder.”

“Ik ben niet zo’n tv-kijker, 
ik luister enkel muziek”

cultuur

Momentopname

“Het is 
een uniek 

concept”
Ariana (22)

Spiernaakt, alleen de bedsprei om 
je schouders

En zwarte sokken aan je voeten
Sta je voor de spiegel

Hou je nog van me, vraag je
Ik heb moeite het niet uit te proesten

Je bent zo ernstig,
Zo lief, zo belachelijk aantrekkelijk

Ik trek de bedsprei weg,
Vlei mijn hoofd tegen je harige borst 
en…

Begin eindeloos te lachen

Dédée Dalle, onze huisdichteres

Dédée Dalle is een poëtische zeventiger 
en huisdichteres van den Triangel. Buurt-
bewoners die actief zijn op het digitale 
buurtnetwerk Hoplr, komen haar gedich-
ten maandelijks tegen. Dédée heeft een 
passie voor taal en theater, en maakt ook 
graag cryptogrammen. 

Poëziewedstrijden zijn – naar eigen 
zeggen – niets voor haar, omdat ze he-
dendaagse gedichten vaak niet begrijpt. 
Dédée vindt dat gedichten verstaanbaar 
moeten zijn. Ze draagt haar eigen ge-
dichten het liefst voor, omdat ze poëzie 
mooier vindt als je het hoort. Voordragen 
kan natuurlijk niet in een krant, maar lees 
het gedicht gerust hardop voor en doe zo 
Dédée (en jezelf) een plezier.
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Vincent Voeten wint Humo’s Comedy Cup

“Na twee moppen was de zaal volledig mee”

Vincent Voeten: “Mijn moppen zijn nu eenmaal wat donkerder”
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In de vorige Triangel-editie vertelde 
Vincent Voeten hoe hij toeleefde naar 
de Humo’s Comedy Cup finale. De 
34-jarige politie-inspecteur trok uit-
eindelijk aan het langste eind. In een 
uitverkochte Arenberg kreeg hij de 
titel ‘grappigste comedytalent van het 
jaar’ uitgereikt. Zijn donkere humor 
bleek in de smaak te vallen bij de jury, 
die geleid werd door Guy Mortier. 
Door DaviD LambreGhts

Allereerst: proficiat! Hoe voel je je na 
deze overwinning?
“Merci! Ik ben ongelofelijk blij. Ik had 
er echt mijn zinnen op gezet. De finale 
was al tweemaal uitgesteld door corona. 
Dat heeft dus maanden in mijn hoofd ge-
speeld. Ik ben blij dat het achter de rug 
is. Dat competitieve is een rare ervaring. 
Ik ben blij dat ik nooit meer moet mee-
doen aan een comedywedstrijd.”

Hoe ervaarde je jouw eigen set?
“Ik denk niet dat mijn performance beter 
kon. Na twee moppen was de zaal vol-
ledig mee. Dat gaf mij het gevoel dat ik 
niets verkeerd kon doen. Ik kwam losser 
en mijn zelfvertrouwen schoot de lucht 
in. Ik kon er zelfs van genieten. Ik dacht: 
‘Ik ben hier op mijn beste niveau aan 
het presteren, als ik nu niet win, ben ik 
gewoon op waarde geklopt.’ Ik heb alle 
moppen die ik wou vertellen, kunnen 
lossen. Die waren met een dunne draad 
aan elkaar geweven, maar stonden wel 
los van elkaar. Donkere humor is niet 
voor iedereen weggelegd, dat begrijp ik 
ook. Ik heb de zaal wel uitgelegd waarom 
zwarte humor mijn ding is. Dat werd 
geapprecieerd. De moppen staan ook 
los van de actualiteit of van mijn eigen 
mening.”

Hoe waren de eerste reacties na de 
uitslag?
“De twee andere finalisten waren de 
eersten om mij proficiat te wensen. Wij 
zijn allesbehalve concurrenten, maar 
gewoon goede vrienden. Er heerste geen 
vijandigheid. Daarnaast werd ik van alle 
kanten gefeliciteerd en overspoeld door 
berichten. De mensen waren echt heel 
blij voor mij, zelfs mensen die ik al tien 
jaar niet meer had gehoord. Het was 
een gevoel van erkenning. Het was een 
geweldige avond. Bart Cannaerts sprak 

mij aan en zei: ‘Beter dan dit wordt het 
niet. Een volle Arenberg, hier kan niets 
tegenop!’”

En hoe reageerde de pers?
“Sommigen vonden het niveau van mijn 

moppen heel goed, anderen vonden ze 
dan weer iets te hard. Mijn moppen zijn 
altijd ten koste van iemand of een be-
paalde sociale klasse, maar ik val nooit 
iemand persoonlijk aan. Mijn moppen 
zijn nu eenmaal wat donkerder maar 
erg goed geschreven, al zeg ik het zelf. 
Ze zijn mijn paradepaardje.”

Wat vond je van de andere optredens?
“Jade ging als eerste, en ik als tweede. 
Daarom heb ik haar stand-up maar half 
kunnen volgen, maar ik had al snel door 
hoe hoog het niveau lag. Eerste zijn is 
altijd een nadeel, want het publiek moet 
er nog inkomen. Na mij speelde Karel. 
Ik zag dat hij zenuwachtig was. Daar-

door kwam hij wat trager op gang, maar 
na een tijd begon hij echt te knallen. Ik 
hoorde mensen echt huilen van het la-
chen. Toen kreeg ik wel stress.”

Welke grote veranderingen in je leven 
brengt de overwinning met zich mee?
“Ik heb meer naamsbekendheid nu, dus 
er zullen wel iets meer aanvragen zijn 
voor optredens, of misschien een voor-
stel van een productiehuis. Een klein rol-
letje hier en daar, of jurylid zijn bij ‘De 
Slimste Mens Ter Wereld’. Voor de rest 
blijf ik zeker nog enkele maanden agent. 
Mijn korpschef weet van mijn passie, en 
heeft mij daar ook altijd in gesteund. Hij 
weet dat ik, indien mogelijk, de sprong 
wil maken naar fulltime comedian. Als 
dat na deze overwinning niet lukt, dan 
lukt het nooit meer. Er is sowieso al een 
tekort aan agenten, en zeker in de zo-
mer.”

Antwerpen Lacht
Arenberg
22 april - 13 mei
arenberg.be

Vanaf 22 april kan je in de 
Arenberg genieten van zo-
wel ervaren als beginnende 
Belgische en Nederlandse 
comedians. Elke avond ko-
men vier tot acht perfor-
mers hun nieuwe materiaal 
testen op het publiek. Kom 
hard (of helemaal niet) la-
chen met ongehoorde anek-
dotes, grappen en grollen. 

Dita Von Teese
Stadsschouwburg
23 april
stadsschouwburg-antwer-
pen.be

De koningin van de Burles-
que, Dita Von Teese, komt 
naar Antwerpen met haar 
nieuwste revue ‘Glamona-
trix’. Het belooft een avond 
vol comedy, elegantie en 
entertainment te worden 
waar zowel vrouwelijke als 
mannelijke schoonheid in 
de verf wordt gezet. 

Looking for Habibi
Toneelhuis
21 april - 22 juni
toneelhuis.be

‘Looking for Habibi’ is een 
voorstelling over de liefde 
van toneelgezelschap Dood 
Paard. In een aaneenscha-
keling van scènes wordt de 
betekenis en het belang van 
liefde in ons leven onder-
zocht. Van de hartstocht 
die we voelen voor onze 
medemens tot de onvoor-
waardelijke liefde voor 
een kind: het thema wordt 
breed aangepakt. 

Do the Calimero
Het Paleis
21 april - 2 juni
hetpaleis.be

In een muziektheatervoor-
stelling brengt Lies Pauwels 
carnaval als metafoor van 
het mens-zijn. De show 
legt de onweerstaanbare 
menselijke drang bloot om 
te ontsnappen, om weg te 
vluchten van het systeem 
in de vorm van dans, mu-
ziek en theater. Een ode aan 
zuipen, flirten, dansen en 
vechten. 

Gij Blijft Hier
Het Klokhuis
22 april - 1 mei
vlaamsfruit.be

‘Gij Blijft Hier’ is een voor-
stelling gebaseerd op het 
bekende gevangenisexperi-
ment van Stanford uit 1971. 
Een groep wordt onderver-
deeld in gevangenen en ci-
piers zodat hun gedrag ge-
analyseerd kan worden. Dit 
controversieel experiment 
loopt uiteindelijk helemaal 
uit de hand. Deze voorstel-
ling is niet geschikt voor 
kinderen jonger dan 16 jaar.

Door Demi Feron

cultuur

‘’Mijn mop-
pen zijn mijn 

paradepaardje”
Vincent Voeten

‘’De moppen 
staan los van 

de actualiteit of 
van mijn 

eigen mening”
Vincent Voeten
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Expositie ‘Familiar Faces’

Loes besliste twee jaar geleden om zich full-time op kunst te richten

“Ik wil via persoonlijk contact mijn werken voorstellen”
Na jaren haar werk online te verko-
pen, organiseert de Nederlandse kun-
stenares Loes Reijnders voor de eerste 
keer een solo-expositie. In de kunst-
galerij ‘Conscience20’ op het Hendrik 
Conscienceplein kan je haar vrolijk 
gekleurde schilderijen bewonderen 
van 15 tot 21 april. Loes is alvast en-
thousiast.
Door martha van Den eeDe

“Mijn tentoonstelling heet ‘Familiar 
Faces’ omdat ik vooral mensen schilder 
op een stedelijke achtergrond. Ze zijn 
altijd vervaagd en abstract waardoor 
het geen specifiek moment vastlegt. Dat 
zorgt ervoor dat je er steeds jezelf in kan 
herkennen. 

In het begin van mijn kunstcarrière pro-
beerde ik veel verschillende stijlen uit. 
Ik moest alles een keertje beproeven om 
te ondekken wat het beste bij me past. Ik 
heb veel gereisd en hield er altijd van om 
mensen abstract te schilderen, met grove 
penselen. Zo ben ik tot dit onderwerp 
gekomen.

Ik noem mijn werk modern impressio-
nisme. In het impressionisme stelt een 
artiest een setting voor aan de hand van 
haar of zijn interpretatie. Dat doe ik ook, 
maar met modernere aspecten. Impressi-
onistische kunstenaars, zoals Monet, zijn 
heel traditioneel. Ze volgen de specifieke 
regels van de klassieke stijl. Ik volg een 
eerder losse interpretatie. Ik heb impres-
sionisme altijd de mooiste stijl binnen 
de schilderkunst gevonden, dus ik heb 
me er waarschijnlijk onbewust door 

laten inspireren. Maar ik vind het heel 
belangrijk dat je als kunstenaar op zoek 
gaat naar je eigen stijl zonder te kijken 
naar hoe anderen dingen doen, anders 
verlies je je uniekheid.”

“Voor ik aan een kunstwerk begin, beslis 
ik welk stadsgezicht ik wil voorstellen. 
Als ik in een stad rondloop, neem ik vaak 
foto’s. Die gebruik ik als inspiratie. Dan 
creëer ik eerst een digitaal beeld van 
mijn idee vooraleer ik het op doek zet. 
Met verf heb je namelijk minder vrijheid 
om plotseling van gedacht te verande-
ren. Dat proces duurt een aantal weken. 
Omdat het olieverf is, moet het ook nog 
een paar weken drogen. Dan kan ik het 
inkaderen.

Ik werk graag met felle kleuren zodat 
het vrolijkheid uitstraalt. Veel kunst is 
somber, en dat is ook heel mooi, maar ik 
hoop dat je naar mijn kunst kijkt en een 
positief gevoel krijgt. Ik streef ernaar 
om een vakantiegevoel op te wekken.”

“Ik wil afstappen van het online ver-
kopen van mijn werken. Daar komt 
namelijk veel bij kijken en het voelt zo 
asociaal. Ik zou graag wat meer lokaal 
en via persoonlijk contact mijn werken 
voorstellen, zeker nu corona een beetje 
is gaan liggen. Daarom heb ik deze ex-
positie in elkaar gestoken.” 

De tentoonstelling loopt van 15 tot 21 
april, op het Hendrik Conscienceplein 20, 
van 11u tot 18u.

© Loes Reijnders
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Plaats hier een 
advertentie

27 maart – 10 mei 2022

Met ‘De luchtballon’ wagen collega’s 
van AP Hogeschool Dirk Heylen en 
Erika Decock hun eerste stappen in de 
kinderliteratuur. “Op vakantie zette ik 
het ruwe verhaal in één ruk op papier.” 
Door baPtiste PainbLanc

“Een diepzeeduiker die gebiologeerd is 
door tropische vissen hoeft daarvoor 
niet per se op de oceaanbodem te le-
ven,” steekt Dirk Heylen van wal over 
‘De luchtballon’, het moderne sprookje 
waarmee hij en Erika Decock debuteren 
in de kinderliteratuur. Daarin tuurt een 
jongen vanuit zijn huis, dat vasthangt 
aan een grote rode luchtballon die hoog 
in de lucht zweeft, naar de mensenzee in 
de verte. “Hij kijkt geboeid naar alles wat 
zich daar beneden afspeelt, maar heeft 
geen zin om er naartoe te gaan. Wanneer 
zijn vader plots ziek wordt, moet hij in 
zijn zoektocht naar een reddingsmiddel 
wel afdalen.”

Dat verhaal spookte al langer door Hey-
lens hoofd: “Ik bleef vaak rondlopen met 
ideeën waar ik verder niets mee deed. 
Op een bepaald moment vertelde ik mijn 
moeder over dit idee. Toen zij niet veel 

later overleed, was ik boos omdat ik het 
nooit had uitgewerkt en moest ik het echt 
van me af schrijven. Op vakantie pende 
ik de eerste kladversie in één ruk met 
een potlood neer in een schriftje.”

Samenwerking
“Zodra het verhaal volledig uitgeschre-
ven was, vroeg ik haar of er muziek in 
zat”, zegt Heylen over het moment waar-
op hij met zijn aanzet naar collega Erika 
Decock trok. De kersverse coauteurs ken-
nen elkaar uit de lectorenruimte van de 
AP Hogeschool, waar ze respectievelijk 
arbeidsrecht en Engels doceren. Decock: 
“Dirk wou dat ik de tekst waar nodig aan-
paste en de gevoelens van zijn geestes-
kind wat meer in de verf zette. Zo heeft 
hij mij de kans aangereikt om tot uiting 
te brengen wat in mij verborgen zat.”

“Daaruit groeide een fantastische sa-
menwerking”, gaat Decock verder. “Van 
uitgeverij Clavis mochten we nadien ook 
met zelfgekozen illustrator Eric D’hondt 
werken. Die heeft met tekeningen de ver-
haallijn en het gevoel kracht bijgezet.”

Toekomstplannen
Het teamwerk smaakt duidelijk naar 
meer voor het literaire duo. Heylen: “Ik 
heb twee heel andere ideeën in mijn 
hoofd, maar die moet ik er eerst nog uit-
schrijven. Of ik daarna nog met verhalen 
kom, weet ik momenteel nog niet.

Interactie
“Met de erkenning van uitgeverij Clavis 
bereikten we ons doel”, spreekt Heylen 
over het eindproduct. “Maar nu het boek 
er eindelijk is, hoop ik stiekem wel dat 
het succesvol wordt. Deelnemers van The 
Voice willen na de selectierondes toch 
ook doorstoten naar de liveshows?”

Uit de eerste reacties blijkt die hoop uit 
te komen. Heylen: “Sommige lezers leg-
gen parallellen met ‘De kleine prins’ 
van Antoine de Saint-Exupéry. Hoewel 
dat zwaar overdreven is, vinden we 
dat natuurlijk schitterend. Er zijn wel 
gelijkenissen. In ‘De luchtballon’ gaat 
het ook over een wereldvreemd jongetje 
dat zich onder volwassenen begeeft. Dat 
contact is cruciaal. De wereld is één en 
al interactie, en het is geen goed idee om 
kinderen op een eiland ver daarvandaan 
te laten opgroeien.”

Dirk Heylen (rechts) met zonen Florian en Cyrille

Met Pasen moeten smeltende eitjes 
niet altijd van chocolade zijn. Tover 
tijdens de paasvakantie restjes van 
eieren en kaarsen om tot de leuk-
ste en warmste decoratie voor op de 
ontbijttafel. 
Door tycho PoLLmann 

Benodigdheden:
- 6 eierschalen 
- 6 kaarslontjes (hobbywinkel)
- 6 eierdopjes
- Restjes kaarsen

Stap 1: 
Breek eierschalen die kunnen dienen 
als omhulsel van je kaars. Je krijgt het 
beste resultaat met driekwart eier-
schaal. Eens je voldoende eierschalen 
hebt gevonden, is het tijd om naar het 
fornuis te gaan. 

Stap 2: 
Neem een kleine steelpan. Niet om 
roereitjes te bakken, maar om restjes 
kaarsvet te smelten. Doe de restjes in 
een conservenblik en warm het kaars-
vet au bain-marie op. Vul daarvoor de 
bodem van je steelpan met warm wa-

ter en plaats het conservenblik in het 
pannetje. 

Tip! Maak de kaarsen kleurrijk en ge-
bruik restjes kaarsvet van felgekleurde 
kaarsen!

Stap 3: 
Plaats lontjes op de bodem van de eier-
schaal en schep voorzichtig voldoende 
kaarsvet in de schaal. Leg de eitjes in 
een eierdoos voor voldoende stabili-
teit tijdens het vullen. Laat nadien het 
kaarsvet terug stollen. 

Stap 4: 
Plaats je zelfgecreëerde paaskaars in 
vuurvaste eierdopjes. Decoreer je ont-
bijttafel met de leukste paaskaarsen, 
steek ze aan en geniet met familie en 
vrienden van een heerlijke paasbrunch. 

Zelf een paaskaars gemaakt? 
Stuur ons het resultaat via onze 
Facebookpagina!

De redactie van Den Triangel wenst 
jullie een vrolijk Pasen! 

AP-lectoren pennen hedendaags sprookje

“Contact tussen kinderen en volwassenen is cruciaal”

luchtig
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Het is bijna zover. Binnenkort sluipt de paashaas onze tuin binnen om wat lekkers voor ons achter te laten. Of 
misschien vliegen de klokken uit Rome naar ons toe. Maar vieren de Antwerpenaren nog Pasen? En verkiezen 
ze de paashaas of de paasklok?
Door anano GoGeshviLi

“Als je je job graag doet, neem je tijd voor 
je klanten”
Het is de tweede keer dat schoenmaker 
André Sneyers, uitbater van Primalux 
op de Oudevaartplaats, een pateeke in 
ontvangst neemt. Hij staat al 42 jaar 
in zijn winkel en bedient zijn klanten 
nog steeds met plezier. Huisdokter 
Francis Van Godtsenhoven vindt dat 
hij daarom deze zoetigheid verdient. 
Door martha van Den eeDe

“Ik kom hier al jaren”, vertelt Francis. 
“Nu woon ik in een appartement hier 
vlakbij, maar daarvoor woonde ik in de 
Lange Leemstraat en toen was ik ook al 
klant. Je wordt hier goed verzorgd. Hij 
werkt enorm hard en doet meer dan er 
van hem gevraagd wordt. Als je je job 
graag doet, neem je tijd voor je klanten.”

André legt uit hoe de passie voor schoen-
makerij in de familie zit: “Mijn ouders 
hadden vier zonen, waarvan er drie 
schoenmaker zijn geworden. Ik ben de 
jongste dus ik heb het spoor van mijn 

broers gevolgd. We waren niet zo goed 
in studeren maar wel heel goed met onze 
handen, en dat is ook heel belangrijk.”

“Mijn mooiste jaren heb ik hier gespen-
deerd met mijn vrouw, Elly. Zij is jammer 
genoeg zeven jaar geleden overleden. Ze 
was enorm vriendelijk en kon zich altijd 
perfect herinneren welke levensverha-
len de klanten hadden verteld. Ik mis 
haar. Ik zou eigenlijk kunnen stoppen 
met werken, maar dan ben ik ook maar 
alleen. Het is beter voor mij om klanten 
over de vloer te krijgen met wie ik kan 
babbelen.” 

Zijn stiel is van groot belang, al heeft niet 
iedereen dat door: “Sneakers kunnen ook 
gerepareerd worden, maar jongeren ver-
geten dat vaak. Als er iets aan scheelt 
komen ze direct op de afvalberg terecht. 
Laat ze toch repareren, dat is veel beter.”

Francis (links): “Je wordt hier goed verzorgd”

uitsmijter

“Pasen 
vieren is 

chocolade 
eten”

“Paaseie-
ren rapen 

doen we 
niet meer”

“Vroeger vierden we dat met de kinderen, maar nu zijn ze 
daar te oud voor. De kleinkinderen zijn er nog te jong voor. 
De ouders duwen de kinderen nog wel een centje in de 
handen, maar Pasen wordt niet meer gevierd. Wij spreken 
wel nog over de paashaas en paasklok.”

Amy: “Wij zijn Joods, dus wij vieren dat niet. Ik vier het enkel 
met mijn familie in Zuid-Afrika. Dan zoeken we naar eitjes. 
Daar vieren ze ook Kerst en Pasen.”

Khalib: “Voor mij is Pasen vieren chocolaatjes eten. En dat 
is genoeg voor mij.” 

“We vieren geen Pasen. Het hoort niet bij ons geloof, we 
zijn hindoes. Op school, in Singapore, werd dat wel gedaan 
en organiseerden ze een zoektocht naar eieren.”

“We vieren Pasen iets minder dan vroeger, omdat onze zoon 
al ouder wordt. Hij is twaalf en vindt dat ook iets minder 
belangrijk. Maar we vieren nog steeds het begin van de 
lente met de paasboom en paasbloemekes. De klokken 
komen bij ons uit Rome en de paashaas loopt ook rond.”

Els: “We nodigen de kinderen en kleinkinderen uit. Samen 
rapen we de eitjes die van de klokken komen.” 

Michel: “Als goede katholiek, ga je naar de mis met Pasen. 
Ik blijf dat volhouden. Ze zeggen toch: En nut rond Pasen 
‘t Brood des Heren.”

“We organiseren een paasontbijtje. Paaseieren rapen doen 
we niet meer. Toen we jonger waren kwamen de eieren 
van de paashaas.”

Amy & Khalib

Linde & Inge

Els

Parisi & Richa 

Michèle & Tessa

Els & Michel

Wie brengt jouw paaseieren?

“We vie-
ren nog 

steeds het 
begin van 

de lente”

“Als 
goede

katholiek, 
ga je naar 

de mis”

“Wij 
spreken 

wel nog 
over de 

paashaas”

“Op
school

werd 
dat wel 

gevierd”


