


Generatie Z stond helemaal klaar om  
de toekomst te veranderen, maar toen 
kregen ze een globale pandemie op  
hun dak. Het virus sloeg dromen aan 
diggelen of maakte bepaalde wensen  
en waarden net veel duidelijker. Als we 
willen weten hoe die generatie dit bij-
zondere jaar beleefde, vragen we hen 
dat het best zelf. We gaven Flair dus een 
week uit handen aan die ‘generatie van 
de toekomst’. Acht studenten journalis-
tiek van AP Hogeschool Antwerpen en 
hun docent Wouter Fratteur maakten 
deze Flair samen met ons. Zij kozen de 
onderwerpen die hen geraakt hadden 
en kregen de kans om die met onze  
hulp uit te werken, van Black Lives Mat-
ters tot de mentale druk die momenteel 
op jongeren ligt. Wat me als rode draad 
opviel, was hun veerkracht en het feit 
dat zij niet negatief naar de toekomst 
kijken, maar eerder hoopvol, met steeds 
een silver lining. De generatie die de  
toekomst zal veranderen, ik zei het al.

Ik stel je graag mijn redactie van  
deze week en hun dromen voor!

Take-over

Eva Van Driessche
hoofdredacteur Flair

 eva@flair.be 
 eva.vandriessche

Amber Deckers (20)
‘Dat ik het aandurf om 
mijn manuscript naar 
uitgeverijen te sturen.’

Manon Van Hauwaert (21)
‘Hopelijk mogen we elkaar 

in 2021 opnieuw vast- 
nemen, want ik heb echt 

nood aan een knuffel.’

Anne de Nijs (21)
‘Volgend jaar wil
ik opnieuw met
vrienden naar 
concerten kunnen, 
zo veel mogelijk!’

Jolien Engelen (20)
‘Dat we opnieuw de 
wereld buiten onze 
landsgrenzen kunnen 
ontdekken.’

Topsana Du Bois (21)
‘Ik hoop dat we in

 2021 leren uit de  
fouten van 2020.’

Demi Feron (24)
‘In 2021 hoop ik
zo veel mogelijk
qualitytime met
mijn vrienden en  
familie in te halen.’

Julie Gedopt (20)
‘In 2021 alleen nog 
bubbels in mijn 
glas! En opnieuw 
samenkomen met 
vrienden en familie, 
zonder te tellen.’

Louise Anthonissen (20)
‘Dat 2021 gevuld mag zijn met 

knuffels, etentjes, avonturen en 
onvergetelijke momenten met  
de mensen die ik het liefst zie.’

Ook een sign of the times: 
onze redactievergaderingen 
verliepen allemaal virtueel.

EDITO



over ons 
Flair is het grootste en leukste mediamerk voor jonge mensen. We bereiken elke maand ruim drie miljoen 
lezers met onze verhalen. Flair inspireert en empowert met diverse, inclusieve en optimistische verhalen, 

beelden en meningen. En we willen samen met jullie de wereld nét dat tikje mooier maken. Door elke dag 
slimme(re) keuzes te maken. Door eens vaker voor duurzaam te kiezen. Door weg te blijven van stereotiepe 

schoonheidsidealen. Door onszelf liever te zien en te aanvaarden zoals we zijn. We streven niet naar 
perfectie, maar naar self-love. Want alles begint bij jezelf graag zien. En samen kunnen we dat beter  

dan alleen. When we empower each other, we are more powerful.

Welkom in de heerlijk imperfecte wereld van Flair!

Amber: ‘Het voelde alsof mijn 
dagdromen om voor de camera 
te staan eindelijk uitkwamen! 
Hoewel mensen het niet altijd 
zouden verwachten, poseer ik 
heel graag voor foto’s. Ik vind 
het altijd erg cool om te zien 
hoe de foto er achteraf uitziet.’
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De derdejaars bachelor journalistiek
van AP Hogeschool die meewerkten 

aan dit nummer schitteren vanaf
blz. 38 in kleurrijke najaarsmode met 

mondmasker. Op de dag van onze 
shoot zat studente Demi helaas in 

quarantaine, dus hield ze thuis 
haar eigen fotoshoot. Zo kon ze er 

toch een béétje bijzijn.

Vergaderen gebeurde - toen 
dat nog mocht - op veilige 
afstand en, indien nodig, 
vanuit ons eigen kot. Niet 
evident, maar they did it!

over ons 
Flair is het grootste en leukste mediamerk voor jonge mensen. We bereiken elke maand ruim drie miljoen 
lezers met onze verhalen. Flair inspireert en empowert met diverse, inclusieve en optimistische verhalen, 

beelden en meningen. En we willen samen met jullie de wereld nét dat tikje mooier maken. Door elke dag 
slimme(re) keuzes te maken. Door eens vaker voor duurzaam te kiezen. Door weg te blijven van stereotiepe 

schoonheidsidealen. Door onszelf liever te zien en te aanvaarden zoals we zijn. We streven niet naar 
perfectie, maar naar self-love. Want alles begint bij jezelf graag zien. En samen kunnen we dat beter  

dan alleen. When we empower each other, we are more powerful.

Welkom in de heerlijk imperfecte wereld van Flair!
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Dé trends van 2020 die het meest bijbleven?  
De studenten van AP Hogeschool maakten hun selectie!

COUPE 
QUARANTAINE

FOTO: ADEL SETTA

Jolien: ‘Half april stond ik voor de spiegel en knipte met de keuken-
schaar net iets te veel van mijn lokken. Om het geheel minder 
 dramatisch te maken (dacht ik), spurtte ik naar de supermarkt om er 
wat haarverf doorheen te gooien. Voilà: mijn coupe quarantaine. 
Andere haartrends die ik spotte tijdens de lockdown: rogue hair, 

een ninetiestrend waarbij je alleen de voorste lokken blond 
kleurt; no poo ( je wast je haar véél minder om de natuurlijke 

glans te  herstellen, gezien bij @emmagelaude) en natuurlijk 
grijs (zo toont @silverstrandsofgrey hoe cool grijs kan zijn!).’

10 11flair.be flair.be

LOVElist

EEN WOLLIGE 
WINTER
Louise: ‘Na joggen, 
 puzzelen en brood 
 bakken werd ook breien 
een Instagramtrend 
tijdens de lockdown. 
Plots zag ik vriendinnen 
hun creaties tonen op 
social media. Hoe kleur-
rijker en zachter de brei-
sels, hoe liever! Er is dan 
ook niets leuker dan een 
compliment krijgen 
over een stuk én dan 
kunnen zeggen dat je 
dat zelf gemaakt hebt. 
Inspiratie voor hoe je die 
hand made debardeur, 
trui, sjaal of muts het 
best combineert, kan je 
vinden bij Tiany Kiriloff, 
Vivian Hoorn, Josefien 
Weyns en Kae 
Sutherland.’

Oude stukken
in de mix

Julie: ‘Tie-dye is de ultieme 
trend van 2020, toch als we de 
winkels en Instagram mogen 

geloven. Gedaan met saaie 
witte T-shirts! Dompel ze onder 
in verf en je krijgt een palet van 

verschillende kleuren in alle 
mogelijke patronen. In plaats 

van oude kledingstukken weg 
te gooien, maak je er zo een 

nieuw en bovenal trendy stuk 
van. Op die manier belandt er 
minder in de vuilbak en krijgt 
je oude kleding toch nog een 

tweede leven.’

Boek van breilegende 
Ellen Kegels: LN Knits 
Essentials - € 29,99 - 
uitgeverij Lannoo.

Tie Dye Kit - € 22,50 - bol.com.

Alice in 
TikTok-land
Amber: ‘In een niet zo ver ver-
leden vond ik TikTok maar een 
vreemd fenomeen. Clipjes kijken 
van mensen die hyper dansen en 
playbacken? Nee bedankt!  
Ik had gezworen om de app 
nooit te downloaden, maar toen 
kwam er uit het niets die lock-
down.  Binnen de kortste keren 
zat ik in een spiraal van New 
Girl-video’s, inspirerende quotes, 
Stiles Stillinski-compilaties en 
Booktok. Once you get into the 
rabbit hole, you rarely get out. 
Bedankt algoritme!’

Ge
nder bender

Anne: ‘2020 is het 
jaar waarin er eindelijk écht 

een verschuiving kwam – en niet 
alleen in negatieve zin. Iedereen kan en 

mag zichzelf zijn en kleding en accessoires 
hebben geen gender. Waarom zou je je beper-

ken door op maar één afdeling te shoppen? 
 Inspirerend accounts op Instagram vind ik zanger 

@yungblud en @rubyrose. Hun kleding is ultracool 
en altijd anders. Echt iconen! Een andere topper is 

@joppe_dc. Wat een geweldige look en uitstra-
ling. Die is echt een rolmodel voor anderen, 

check zeker ook hun website Sparkel.eu, 
een platform voor stemmen uit 

de queer community.’
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BAGGY CHIC
Topsana: ‘Losse broeken zijn 

weer hip. Gedaan met je ’s ochtends 
in die krappe skinny jeans te wurmen, 

want hoe wijder de broek, hoe trendyer. 
Baggy jeans of een klassieke wollen broek: 

de pijpen mogen wijd. Meer nog: veel exem-
plaren hebben zelfs een elastiek bovenaan. 

Mij hoor je niet klagen: ze zitten goed en 
nadat ik maandenlang in pyjama’s en 

 joggingbroeken heb geleefd, voelen 
 strakke broeken helemaal niet meer 

comfortabel.’
Katoenen broek - € 49 - COS.

LOVELIST
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Jane Fonda 
achterna

Demi: ‘Niet alles aan de lockdown was 
negatief. Zoals veel anderen ontdekte 
ik tijdens deze periode de wereld van 

onlinework-outvideo’s. Elke ochtend 
stond ik gemotiveerd op om mijn 

nieuwe sportroutine te beoefenen: 
yoga, buikspieroefeningen, zelfs latin 
dansen. Op die manier sporten is niet 
alleen makkelijk en gezond, het is ook 

gratis! YouTube is een onuitputtelijk 
bron van work-outvideo’s. Pamela 

Reif, Whitney Simmons en MadFit zijn 
een paar van mijn go-to kanalen. Voor 

een arme student dus perfect om 
tussen de onlinelessen een sport-

sessie in te plannen. Deze trend neem 
ik alvast mee naar volgend jaar!’

EMBRACE YOUR FACE
Manon: ‘Tijdens een van mijn eindeloze scrolsessies op 

Instagram tijdens de lockdown kwam ik foto’s tegen 
onder de hashtag #acnepositivity. De ongefilterde foto’s 

van mensen met acne trokken meteen mijn aandacht. 
Wat dapper van hen om zich op sociale media kwetsbaar 
op te stellen met als doel om acne te normaliseren. Deze 
trend is zonder twijfel een keeper. Want wat is er mooier 

dan je eigen imperfecties te omarmen en zo aan de 
 wereld te tonen dat natuurlijke schoonheid het mooiste 

ideaal is dat er bestaat.’
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Ook 
je self- 

love delen?
Stuur een mailtje naar 

elien.geboers 
@flair.be

Sara (25) werkt als verantwoordelijke bij een klantendienst en  
woont in Rijsel. Ze meet 1m65 en weegt 95 kilo.

Tekst: Elien Geboers Foto: Morgane Gielen Make-up: Paul Hillewaere

GEZICHT EN HAAR? ‘Het mooiste aan mijn gezicht 
vind ik mijn glimlach. Want als ik lach, ben ik geluk-
kig. Dat is mijn voornaamste doel: ik wil me goed 
voelen in mijn hoofd en in mijn lichaam. Lachen 
helpt daar enorm bij. Ik heb een litteken in het 
 midden van mijn voorhoofd. Het kwam er na een 
gewelddadige aanval van een man. Aanvankelijk kon 
ik het maar moeilijk accepteren, maar nu zie ik het 
als een soort oorlogslitteken. Ik heb een giftige 
 relatie achter me gelaten en heb er bewust voor 
 gekozen om echt van mezelf te houden. Alleen over 
mijn haar blijf ik ontevreden. Wat ik er ook mee doe, 
het is nooit zoals ik het wil.’

BORSTEN? ‘Ik ben niet zo dol op mijn boezem, mijn 
borsten zijn niet stevig genoeg. Omdat ik een aantal 
keer ben afgevallen en weer aangekomen, heb ik de 
indruk dat ook de vorm van mijn borsten niet meer 
hetzelfde is. Toch is plastische chirurgie voor mij 
geen optie. Ik wil mijn natuurlijke lichaam behouden, 
dus ik leer de veranderingen die het doormaakt te 
accepteren. Ik investeer wel in mooie lingerie, dat 
vind ik heel belangrijk. Ik kan een jogging en over-
sized T-shirt dragen, maar als ik eronder mooie 
 kanten lingerie aanheb, voel ik me geweldig. Het is 
een echte confidence boost.’
BUIK? ‘Mijn buik is het deel waarvan ik het meest 
moet leren houden. Zelfs als ik naar plussizemodel-
len kijk, zie ik vooral grote borsten en ronde billen, 
maar meestal een platte buik. Ik probeer mijn lijf 
dus te aanvaarden zoals het is en schoonheids-
idealen los te laten, maar dat is best ingewikkeld 
als je niemand hebt met wie je je kan identifi ce-
ren. Er is dus nog steeds een gebrek aan diversiteit 
en ook die zelfliefde blijft een work in progress.’

ARMEN EN BENEN? ‘Mijn armen vind ik top. Ik pro-
beer ze nog een beetje te versterken, maar eigenlijk 
zijn ze van nature al erg stevig. Ook met mijn benen 
pronk ik graag. Ik vind ze sexy, en mijn lengte past 
naar mijn gevoel goed bij me. Meestal loop ik dan 
ook rond op sneakers, ook al heb ik een hele col-
lectie hoge hakken. Hoewel mijn voeten niet mijn 
favoriete lichaamsdeel zijn, verzorg ik die net als mijn 
handen heel goed. Het zijn de details die het verschil 
maken, hè.’
BILLEN? ‘Vroeger was ik heel zelfbewust over mijn 
billen. Ik vond ze echt te groot en te opvallend, en 
droeg daarom nooit een strakke jeans. Sinds vorig 
jaar volg ik echter twerklessen en is mijn mening 
helemaal veranderd. Ik vind het superleuk om te 
doen en heb door het twerken mijn billen echt leren 
waarderen. Nu camoufleer ik ze helemaal niet meer!’
ULTIEME SELF-CARETIP? ‘Ik vind het belangrijk om 
de tijd te nemen om mijn lichaam goed te verzor-
gen. Als ik een slecht humeur heb, doet een spa-
behandeling, een peeling of een massage echt 
 wonderen voor mijn gemoed. De gezondheid van je 
lichaam en je geest zijn met elkaar verbonden. Het 
moet op beide vlakken goed zitten om je goed te 
voelen en de energie te hebben om vooruit te gaan 
in het leven.’
IK VERDIEN EEN TIEN! ‘Ik hou van mezelf, van  
mijn lichaam en van mijn geest. Want als ik niet van 
 mezelf hou, zal niemand anders het voor me doen. Ik 
ben mijn eigen prioriteit. Niemand anders hoeft voor 
mij te beslissen of ik mooi ben of niet, mag beslissen 
hoe ik over mijn complexen moet denken. En 
vooral: I’m a queen, zo simpel is het!’

Fotograaf Morgane Gielen: ‘Als 
fotograaf ben ik heel erg bezig 
met diversiteit te tonen. Sara is 
voor mij een droommodel. I love, 
love, love her body en word echt 
enthousiast van haar attitude. Ik 
wil haar meteen betrekken in 
 andere fashionprojecten!’

‘Ik heb mijn billen echt 
leren waarderen door 

het twerken.’

27flair.be

my body & me



Productie: Catherine 
Kosters Foto: Dimitri 
Lowette Assistent: Ankat 
Styling: Liza Babylon

Afstandsonderwijs  
en videolessen in 
plaats van hoorcolle-
ges en cantussen…  
Het studentenleven 
ziet er anno 2020  
helemaal anders 
uit. Maar daar laten 
de journalisten in spe 
die meewerkten aan 
dit nummer zich  
niet door kisten.  
In kleurrijke na-
jaarsmode met  
matchende mond-
maskers zijn ze klaar 
om het medialand-
schap én de wereld  
te veroveren.

Tafel uit eikenfineer  
- € 599 - Ikea. Koffiemokken, 
theepot en glazen via Bolia.
com. Schriften, pennen en 
markeerstiften via AVA.

maskerade
Generatie Flair showt mode met mondmaskers

Onze studentes werden apart gefoto-
grafeerd waarna de foto”s werden 
gemonteerd tot één beeld, waardoor 
deze fotoshoot helemaal voldeed aan 
de huidige coronamaatregelen.

39flair.be
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Manon (21) kleedt zich 
graag casual en oversi-
zed. Lila is haar favoriete 
kleur van het moment. 
Dat vraagt om een 
paarse look met veel 
volume.

‘Mondmaskers 
sparen me echt veel 
geld uit. Ik hoef maar 
de helft van mijn 
gezicht te schminken.’

Mondmasker met opdruk 
 

 - € 24,90 voor set van 10 - 
Think Pink. Witte bloes met 
opstaande kraag en diaman-
ten knoopjes - € 24,99 - H&M. 
Lila jas - € 189,99 en paarse 
pufferjas - € 45,99 - Gerry 
Weber. Paarse pantalon -  
€ 79 - FRNCH bij Juttu.Jolien (20) beschrijft haar 

 eigen stijl als eenvoudig en 
nonchalant. Een ribfluwelen 
jasje en een dierenprint geven 
haar basic midi-jurk tóch iets 
extra’s.

‘Iemand nieuw ontmoeten 
is in deze tijd extra 
spannend, je kan bijna 
niet anders dan iemands 
gezicht er zelf bij te 
fantaseren.‘
Roze mondmasker met lipjes 

 

  
- € 24 - The Mobile Make-up Bar.  
Midi-jurk met zebraprint - € 40 - 
Monki. Rood ribfluwelen jasje -  
€ 48,99 - Vero Moda. Bordeaux 
 enkellaarsjes met hak - € 65,95 - 
Marco Tozzi bij Torfs.
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Julie (20) heeft een hekel aan 
skinny jeans en een zwak voor 
kleurrijke wollen truien en 
lange jurken. Deze outfit is 
haar dan ook op het lijf 
geschreven.

‘Soms vergeet ik dat 
er een tijd was zonder 
mondmaskers. Dan kijk ik 
vol ongeloof naar series en 
reportages waarin een 
massa mensen bij elkaar 
staat zónder masker!’
Groen satijnen mondmasker 

 

  
- € 20 - @wijanthings via Instagram. 
Lichtgele gebreide trui - € 29,99 en 
gele satijnen midirok met print  
- € 24,99 - H&M. Zwarte boots  
- € 99,95 - Tamaris bij Torfs.

Louise (20) kiest doorgaans 
voor casual chic. Een losse 
sweater, geklede broek en 
sneakers passen perfect 
 binnen dat plaatje.

‘Toen ik deze zomer in 
een ijssalon werkte, zag ik 
dagelijks mensen hun ijsje 
naar hun mond brengen 
om dan te beseffen dat ze 
hun mondmasker nog op 
hadden. Zij vonden dat zelf 
vaak gênant, ik vond het 
vooral grappig om te zien 
hoe de zin in een ijsje dat 
mondmasker meteen 
deed vergeten.’

Blauw geruit mondmasker - € 12,95 
- Fisura bij Juttu. Blauwe rolkraag-
trui - € 29,90 - Uniqlo. Blauwe pan-
talon - € 29,99 - Jacqueline de Yong. 
Sneakers - € 109,95 - Diadora.
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Amber (20) is de sportieve 
van de bende. Ze houdt van 
sweaters, T-shirts, jeans en 
sneakers. Wij gingen nog 
een stapje verder en kozen 
resoluut voor streetwear.

‘Ik haal er plezier uit om
mondmaskers te kopen 
die bij mij passen. Zelfs in 
deze bizarre tijden kan je 
je toch onderscheiden 
aan de hand van dit 
ongewone accessoire.’

Beige mondmasker - € 9,95 
voor set van 2 - Mango. Beige 
hoodie - € 34,99 en bijpassende 
joggingbroek - € 34,99 - Pieces. 
Beige-groene geruite blazer -  
€ 40 - Monki. Rode sneakers -  
€ 270 - Veja x Rick Owens. Appel-
blauwzeegroene muts - € 69,95 
- Drykorn.

Topsana (21) kleedt zich 
graag klassiek in tijdloze 
stukken die lang meegaan. 
De fuchsia kleur geeft dit pak 
toch iets trendy’s!

‘Wanneer ik naar een
!lm kijk waarin niemand 
een mondmasker draagt, 
denk ik: dat is niet 
coronaproof (lacht).’
Roze mondmasker met opschrift 

 

 - € 15 - Kaart Blanche. Fuchsia 
blazer - € 39,99 en bijpassende 
pantalon - € 34,99 - Vero Moda. 
T-shirt met tie-dyeprint - € 45 - 
Vans. Sneakers - € 95 - Vans.
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Anne (21) is gek op vintage, 
van ruitjesblazers en  
Dr. Martens tot kleurrijke 
jurken en panty’s. Deze 
retro-outfit is helemaal 
haar ding.

‘Mondmaskers zijn niet 
het einde van de wereld. 
Koop of maak er eentje 
met een leuk kleurtje of 
patroontje en vrolijk zo 
je dag op.’

Mondmasker met print 
 

 - 
gratis bij elke aankoop - Xandres. 
Gele geruite jas - € 80 - Monki. 
Zwarte panty’s - € 16 - DIM. Gele 
enkellaarzen - € 45 - Monki.

mask on
Deze modieuze mondmaskers shop je nu

Wit mondmasker met tekst 
- € 10 - Armed Angels.

Donkerblauw mondmasker met logo 
- € 49,95 voor 5 - G-Star Raw.

Mondmasker met bloemenprint 
- € 9,95 voor 2 - JBC.

Mondmasker met ruitjesprint 
 

 
- € 12 - Just in Case.

Lila ‘anti-maskne’ mondmasker uit zijde 
met bloemenprint - € 25 – Lialtó.

Mondmasker met dieren en 
bloemen uit zijde - € 16 – Soi Paris.

Mondmasker met luipaardprint 
- € 20 - Pinko.

Mondmasker met marmerprint 
- € 12,95 - Scotch & Soda.

Terracottakleurig mondmasker 
‘ZERO Feel Comfort’ - € 13,99 voor 2 - 

sloggi bij Veritas.

Handgemaakt mondmasker met 
watermeloenopdruk en kralen - € 58,96 

- Susan Alexandra.

Zwart mondmasker ‘AIRism’ 
- € 12,90 voor 3 - Uniqlo.

Blauw denim mondmasker 
- € 7,99 - WE Fashion.
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GRAAG 
TRAAG

SERIEUS?
Kato (22): ‘Het liefst van al zou ik in real 
life iemand leren kennen, maar dat was 
door de omstandigheden in 2020 echt 
niet makkelijk. Daarom gebruik ik nu 

datingapps als Tinder en Bumble, maar 
daar bots ik vaak op dezelfde situaties. 
Veel mensen gebruiken die apps nog 
altijd alleen om iemand te vinden om 
mee in bed te duiken. Soms sturen ze 
dat rechtuit en vaak willen ze direct 
afspreken, maar ik vind dat zelf echt 

niet zo evident, en dat begrijpen men-
sen vaak niet. Ik merk zelfs dat ik het 
bijna gênant vind om op zo’n app te-
gen iemand te zeggen dat ik op zoek 
ben naar een serieuze relatie en het 
liever langzaamaan wil doen. “Daar-

voor zit je toch niet op Tinder?” krijg ik 
dan als antwoord. Je wordt dus raar 
bekeken als je op een datingapp op 
zoek bent naar liefde en daar je tijd 
voor wil nemen. Dat vind ik bizar.’

LIEVER LIEFDE
Laura (18): ‘In het verleden smeet ik me 

echt in relaties. Die waren altijd van 
héél korte duur. Ik ging zo op in die ini-
tiële verliefdheid, dat al de rest voor mij 
niet uitmaakte. Pas wanneer die eerste 
gevoelens wegebden, besefte ik dat die 
persoon helemaal niet bij me paste of 
was wat ik op lange termijn wilde. Ook 

tijdens de lockdown maakte ik bijna 
dezelfde fout. Ik lapte uit blinde ver-
liefdheid de regels aan mijn laars en 

sprak af met een jongen. Die avond al 
kuste ik met hem. Maar verliefd of niet, 

corona deed me inzien dat ik op alle 
vlakken misschien wat voorzichtiger 

moest zijn. Ik koos er dus bewust voor 
om afstand te nemen en die jongen 
eerst beter te leren kennen voordat  

ik me weer in zijn armen zou storten. 
Dat bleek een heel fijne en positieve 

ervaring. Nu, twee maanden later, voel 
ik niet alleen verliefdheid, maar ook 

echte liefde voor hem.’

Daten? Doe het lekker langzaam!

De afgelopen jaren swipeten singles naar rechts en links alsof het een lieve 
lust was, want achter elke nieuwe Tindermatch schuilde misschien the next 
best thing. Nu corona daar een  stokje voor steekt, is slow dating de nieuwe 

trend en maken deze jonge singles weer tijd om elkaar echt te leren kennen 
voor ze elkaar in de prullenbak of tussen de lakens gooien.

Tekst: Topsana Du Bois o.l.v. Elien Geboers

MÉT FLAWS, GRAAG
Rani (26): ‘Toen ik twee jaar geleden 

single werd na een relatie van vier jaar, 
was ik heel onzeker. Om mijn zelfver-
trouwen een boost te geven, meldde  
ik me een halfjaar na de breuk aan op 
Tinder. Dat had helaas het averechtse 

effect. In het begin vond ik het wel 
grappig om samen met mijn vriendin-
nen te swipen, maar op den duur werd 
het een heel vermoeiende en deprime-
rende zaak. Ik vond het erg confronte-
rend om te zien hoe vluchtig mensen 
met ontmoetingen omgingen en hoe 
weinig ik betekende voor de jongens 

met wie ik een match had. Het meren-
deel was alleen op zoek naar een snelle 
wip, maar zelfs de jongens die oprecht 

wilden daten, staken niet onder stoelen 
of banken dat ze hun opties graag zo 
wijd mogelijk wilden openhouden. Ik 
voelde een enorme druk om perfect  

te zijn en om jongens bij wie ik oprecht 
een klik voelde, te blijven boeien. Dat 
kan de bedoeling van daten toch niet 

zijn? Eén minder vlot gesprek, één min-
der leuke foto of één interesse die je 
niet deelt, en je wordt aan de kant 

 geschoven voor de volgende in de rij. 
Zijn we dan echt vergeten dat men-
sen niet perfect zijn? Dat we elkaar 

moeten leren appreciëren, mét onze 
goeie en slechte kantjes? En dat ie-

mand misschien wel de moeite loont, 
ook al is hij of zij op die ene foto niet 

helemaal je type? Ik zit intussen al 
meer dan een jaar niet meer op Tinder 
en vind het helemaal prima dat ik nog 
geen nieuw lief heb. Ik heb er bewust 
voor gekozen om niet op het perfecte 
lief te jagen, maar te wachten tot ie-
mand die ik echt heb leren kennen, 
mijn match mét flaws blijkt te zijn.’

ALL IN THE GAME
Mara (20): ‘Toen de eerste lockdown 

begon, werd het een stuk moeilijker om 
mijn nieuwe lief te leren kennen. Ik had 

al een tijd met hem gechat, maar dat 
verliep nooit vlot. We zijn allebei geen 
goede sms’ers en een digitaal gesprek 
valt nooit te vergelijken met praten in 
real life. Gelukkig vonden we snel onze 
eigen manier om elkaar te leren ken-

nen en met elkaar te spreken, namelijk 
samen online gamen. Na die game- 

sessies deden we regelmatig aan  
videochatten. Dat we door corona  

verplicht werden om afstand te hou-
den en onze tijd te nemen om onze 
eigen weg te zoeken, heeft het da-

tingproces voor ons op een positieve 
manier beïnvloed. Ik merk dat ik alles 

wat er tussen ons gebeurt, veel meer in 
perspectief plaats en ik kan ook meer 
genieten van de ruimte die ik nu ook 

nog voor mezelf heb. Daardoor voel ik 
me veel meer mezelf bij hem en heb  

ik ook bewuster de tijd genomen  
om hem écht te leren kennen.’

‘Eén minder vlot 
gesprek, één 

minder leuke foto 
of één interesse die  
je niet deelt, en je 

wordt aan de kant 
geschoven voor de 
volgende in de rij.’
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Graag traag of need  
for speed?
Flairseksuoloog Ina Van Ransbeeck: 
‘Beter één vogel in de hand dan tien 
in de lucht, dat is het idee achter slow 
dating. Je hebt beter één zorgvuldig 
geselecteerde match dan tien mat-
ches tegen wie je nooit iets zal zeg-
gen. Op de slowdatingapp Once kan 
je bijvoorbeeld maar één match per 
dag maken. Omdat je maar één kan-
didaat kan kiezen, neem je ook meer 
tijd om de profielen zorgvuldig en 
kritisch te bekijken. De focus ligt dus 
minder op de kwantiteit en meer op 
de kwaliteit van je matches. Vaak 
wordt het concept slow dating tegen-
over speeddaten geplaatst. Bij speed-
daten leer je op een korte periode 
verschillende mensen kennen. Je 
gaat er dan van uit dat je “de ware” 
wel tegen het lijf zal lopen. Dat kan  
in real life gebeuren, maar ook via 
apps als Tinder en Happen, waarbij  
je in sneltempo honderden poten- 
tiële kandidaten scant in de hoop  
je royal op het witte paard te 
ontmoeten.’

Slow, slower, slowst?
‘Bij slow daten denken we daarnaast 
ook weleens aan “het rustig aan 
doen”. Nochtans hoeven die twee  
definities van slow daten niet altijd 
hand in hand te gaan. Het is niet  
omdat je slechts één match per dag 
krijgt, dat je het met die ene persoon 
sowieso rustig aan doet. Je kan je als-
nog halsoverkop in een avontuur stor-
ten. Omgekeerd geldt hetzelfde: het 
kan dat je elkaar tijdens een speed- 
date of via een Tindermatch leerde 
kennen, maar dat je het alsnog lang-
zaamaan doet tijdens het daten.’

Hype of heil?
‘Online daten is de laatste jaren 
steeds populairder geworden, ook  
in tijden van corona. Maar ondanks 
het enorme online aanbod blijven 
mensen toch streven naar authentiek 
contact. Via apps als Tinder kan je 
op een flexibele manier in contact 

komen met anderen, maar het gaat 
snel vervelen. We willen ons uitein-
delijk toch liever verbonden voelen 
met “echte” mensen. Bovendien ga 
je op Tinder ook af op iemands uiter-
lijk, en dat is slechts een klein deel 
van wie iemand is. We leren elkaar 
dus op een heel beperkte manier 
kennen en de gesprekken blijven 
vaak oppervlakkig. Zo’n app kan  
een leuke aanzet zijn, maar op zich  
is dat niet voldoende. Als je aan slow 
daten doet, neem je bewust meer  
tijd om ook de andere kanten van  
een potentiële match te ontdekken. 
Door corona zijn heel wat singles  
genoodzaakt om het rustiger aan te 
doen, maar los daarvan heeft ieder-
een natuurlijk zijn eigen datevoor- 
keuren, en dat is prima. Voor de  
ene werkt de snelle aanpak beter,  
en anderen nemen liever hun tijd.  
Het belangrijkste blijft dat je doet 
waar jij je comfortabel bij voelt.’

A thing of its time?
‘Er zijn vandaag de dag meer singles 
dan pakweg twintig, dertig en veertig 
jaar geleden. Dat komt omdat we 
kieskeuriger zijn geworden, maar ook 
omdat veel meer mensen zich liever 
richten op hun carrière dan op de 
huisje-tuintje-kindjedroom. Sommige 
singles genieten er ook gewoon van 
om vrijgezel te zijn en zijn liever niet 
afhankelijk van een ander. Er zit dus 
voor veel vrijgezellen minder druk op 
de ketel. Bovendien staan we finan- 
cieel sterker in onze schoenen en 
speelt het economische plaatje van 
een relatie of huwelijk een kleinere  
rol dan enkele decennia geleden.  
We zijn daarentegen meer op zoek 
naar zaken als intimiteit, passie en 
liefde, en nemen daar graag vol-
doende tijd voor.’

Vaarwel, vleeskeuring?
‘Of we het nu willen of niet, corona 
heeft het singles moeilijk gemaakt. 
Spontane ontmoetingen komen nog 
zelden voor, je kan niet langer flirten 
op de dansvloer of op café, en de 

mondmaskerplicht maakt het er niet 
eenvoudiger op. Online daten heeft 
daardoor weer een boost gekregen, 
en dat heeft een zekere impact op 
ons dategedrag. 
Op datingapps vind je oneindig veel 
profielen terug. Omdat het er zoveel 
zijn, wordt het steeds moeilijker om 
er de juiste uit te kiezen. Daardoor 
twijfel je ook sneller en ga je er  
vaker van uit dat je nog iemand  
anders kan vinden die knapper,  
intelligenter of grappiger is. Uit  
onderzoek blijkt ook dat mensen 
kieskeuriger worden naarmate ze 
meer keuzes krijgen. Vergelijk het 
met het oneindig grote keuzeaanbod 
in de supermarkt: hoe meer kazen, 
wijnen of koekjes er in het assorti-
ment zitten, hoe moeilijker het wordt 
om daar ook effectief de juiste keuze 
in te maken. Daarom wordt van   
datingapps vaak gezegd dat ze een 
vleeskeuring zijn, maar dat maakt  
ze niet per definitie slecht. Heel wat 
mensen hebben immers liefde ge-
vonden op die apps. Ze werken ook 
omdat ze laagdrempelig zijn. Zeker  
in tijden van corona kan zo’n app een 

fijn middel zijn. Je moet er gewoon 
verstandig mee omgaan. Klassieke 
datingapps sluiten slow dating niet 
uit. Beide concepten kunnen elkaar 
overlappen. Je kan ook op Tinder de 
tijd nemen om het innerlijk van een 
persoon te leren kennen en mensen 
de tijd geven om te tonen wie ze zijn.’

En ze leefden nog traag en 
gelukkig?
‘Het grote voordeel aan apps als 
Once, die het principe van slow daten 
promoten, is dat er minder keuze is. 
Daardoor stel je je meer open voor 
profielen die je op het eerste gezicht 
misschien weg zou swipen. Je verge-
lijkt mensen ook minder met elkaar 
en wordt zelf minder vergeleken met 
anderen. Je kan dus de tijd nemen 
om elkaar in jullie tempo te leren ken-
nen. Maar sommige singles vinden 
dat concept eerder saai, omdat het te 
traag gaat. Slowdatingapps zullen 
dus niet voor iedereen werken. Elkaar 
online leren kennen kan daarin een 
goede eerste stap zijn. Online daten 
hoeft immers niet te betekenen dat je 
een vertekend beeld van de ander 
krijgt. Maar als je iemand online 
leert kennen, wacht je beter niet te 
lang om af te spreken in het echte 
leven. Twee à drie weken na het 
eerste contact is voor veel mensen 
een ideale timing, want anders 
 worden de verwachtingen te hoog. 
Hoe langer je online praat, hoe meer 
je je beeld over die persoon naar ei-
gen voorkeur gaat invullen. Hoe die 
persoon praat, hoe die lacht, hoe die 
er precies uitziet… In realiteit zal dat 
beeld nooit helemaal kloppen. Dat is 
teleurstellend. Wacht dus niet te lang 
met een eerste afspraakje en pak het 
daarna vooral in je eigen tempo aan. 
Als puntje bij paaltje komt, zijn extre-
men binnen daten en relaties nooit 
goed. Je overhaast in een avontuur 
storten zal niet werken, maar het te 
langzaamaan doen kan ook voor heel 
wat frustraties zorgen. Een goede 
 balans vinden en elkaars tempo aan-
voelen is en blijft dus de boodschap.’

‘Van datingapps 
wordt vaak  

gezegd dat ze een 
vleeskeuring zijn, 

maar dat maakt ze 
niet per de!nitie 

slecht.’

SLOW? MY WAY TO GO
Jana (19): ‘Uit pure verveling begon ik 
op Tinder te swipen. Zo raakte ik met 

enkele mensen aan de praat. Maar om-
dat ik de huidige coronamaatregelen 

strikt opvolg en niet zomaar besmet wil 
raken, wilde ik niet meteen met iemand 

afspreken. Resultaat? Maandenlang 
stuurde ik berichtjes naar dezelfde 
mensen. Dat ik op die manier aan  

online slowdaten deed, besefte ik pas 
toen iemand anders me erop wees.  

Ik had toen zelfs nog nooit van de term 
gehoord. En hoewel mijn Tinderavon-

tuur niet op een relatie uitdraaide en ik 
de juiste match nog niet heb gevonden, 
ben ik wel fan van het concept en zal ik 

ook in de toekomst de digitale tools 
gebruiken om iemand beter te leren 
kennen voor ik op een fysieke date  

ga met die persoon.’

VERDER WEG MAAR DICHTERBIJ
Lune (20): ‘Nadat Katjana en ik twee 
jaar geleden voor de eerste keer had-

den gekust, werden we een onafschei-
delijk duo. Maar toen brak het corona-

tijdperk aan. Voor de eerste keer in 
onze hogeschoolcarrière zagen we  
elkaar niet meer. Van samenwonen  

op kot moesten we overschakelen op 
alleen sms’en en bellen. Dat voelde 

aanvankelijk een beetje eenzaam, maar 
achteraf bekeken was die fysieke af-

stand tussen ons een geweldige zaak. 
Omdat we het eerst zo vanzelfspre-
kend vonden om bijna elk moment 
van de dag samen door te brengen, 

namen we nooit de tijd om eens na te 
denken of te praten over onszelf, onze 
relatie en de waarde die we aan som-
mige dingen hechten. Tijdens die fy-
sieke break facetimeden we dagelijks 
en babbelden we hele avonden over  
die zaken tot we erbij in slaap vielen. 
Hoewel we elkaar drie maanden niet 
zagen, maakte dat onze band alleen 

maar sterker. En twee sterke personen 
maken een nog sterkere relatie!’

TIJD = PRIORITEIT
Jeroen (21): ‘Tijdens de lockdown heb ik 
me afgezonderd om mijn vorige relatie 

te verwerken. Toen ik weer klaar was 
om de datingwereld in te stappen, zag 
die er plots helemaal anders uit, want 

afspreken kon niet meer. Noodgedwon-
gen moesten singles als ik elkaar leren 
kennen via chat en videogesprekken. 
Dat was echt niet mijn ding. Toch had 

daten tijdens corona ook positieve kan-
ten. Ik heb ingezien dat tijd erg belang-
rijk is, want alleen als je voldoende tijd 
neemt, kan je iemand echt leren ken-
nen en werken aan een vertrouwens-
band. Zeker als je in deze rare tijden 
met iemand wil afspreken, is weder-

zijds vertrouwen doorslaggevend.  
Je weet immers liefst met enige zeker-

heid dat je date de maatregelen niet 
aan zijn of haar laars lapt.’

RUSTIG AAN = DUURZAAM
Camille (24): ‘Ik date altijd online, dus 
op dat vlak is er tijdens de coronacrisis 
niet veel veranderd voor mij. Maar met 
mijn nieuwe lief Lisa heb ik wel meer 
mijn tijd genomen dan anders. Door  
de maatregelen en de sluiting van de 

horeca zat ik vaker thuis, dus ik kon dag 
en nacht online chatten. Zo leerden 

Lisa en ik elkaar plots veel beter ken-
nen dan dat eerder met andere mat-

ches ging. Maar na twee maanden  
dagelijks bellen en sms’en hadden we 
er genoeg van. Ik besloot het risico te 
nemen en stapte op de trein naar Leu-

ven. Daar hebben we de hele dag zitten 
praten en lachen op Lisa’s terras. En 

hoewel het onze eerste echte ontmoe-
ting was, had ik het gevoel dat we el-
kaar al een eeuwigheid kenden. Vijf 
maanden later zijn we nog steeds  
samen, en daar ben ik corona en  
slow daten heel dankbaar voor.’
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DEZE WEEK: JASON (21)

Je beste vriend zei ooit dat hij het 
vreemd vond om jou in badpak te 
zien tijdens de zwemles. Hij had het 
logischer gevonden als je gewoon 
een zwemshort had gedragen. En 
dat vond jij zelf ook. Maar meisjes 
dragen geen zwemshort. Meisjes 
doen veel dingen niet die jij wel doet. 
En de reden daarvoor is eenvoudig:  
jij bent geen meisje. Je had slechts 
het lichaam van een meisje. 
Dat je lichaam niet bij je paste, was 
moeilijk om te beseffen en om mee 
te leven. Daarom weet je wat het is 
om ongelukkig te zijn. Om geen per-
spectief te hebben en rond te dwalen 
in je eigen hoofd, met gedachten als obstakels die je tel-
kens opnieuw deden struikelen. Misschien sta je daarom 
nu zo positief in het leven, omdat je weet dat je telkens 
weer bent rechtgekrabbeld. En omdat je een manier hebt 
gezocht om wel gelukkig te kunnen zijn. Dat bracht weer 
veel andere obstakels met zich mee, maar je viel er niet 
langer over. Integendeel, je stond uiteindelijk steviger in  
je schoenen dan ooit tevoren.
Heel wat mensen geloofden niet dat een transitie je 
gelukkiger zou maken. Maar jij wist waar je geluk zat. 
Het lag binnen handbereik, maar je kon er net niet bij.  
Het siert je dat je er alles aan hebt gedaan om dat geluk 
toch te grijpen, want dat betekent ook dat je het niet snel 
meer zal loslaten.
Vandaag kan je focussen op en leven in het moment.  
Op wie je nu bent en op hoe je je nu voelt. Liever dat  
dan je zorgen maken over de toekomst. De twijfels die  
je soms hebt, noem je zelf dom. De gedachte dat je veel 

te mager bent, bijvoorbeeld. Of de gedachte dat de litte-
kens bij je tepels te zichtbaar zouden zijn, zodat je op een 
warme dag toch je T-shirt aanhoudt. Overtuig jezelf van het 
tegendeel in plaats van je gedachten dom te noemen, want 
gedachten zijn uiteindelijk niet meer dan dat: gedachten. 
Dat geldt voor die van jou, maar ook voor die van anderen. 
Je zegt dat je je op een slechte dag aantrekt wat anderen 
van je denken, maar zelfs zo’n slechte dag is er een te veel. 
Je bent zelfverzekerd. Je weet dat je er mag zijn. Wees er 
dan ook voor jezelf als je net daaraan twijfelt.

Liefs,
Jason

PS: ‘Als dit is wat je gelukkig maakt, dan gaan we dit doen.’ 
Dat was de reactie van je moeder toen je vertelde dat je 
eindelijk gewoon jezelf wilde zijn. Je hebt het nu gedaan. 
Veel geluk met je geluk.

Jij bent geen 
meisje. Je had 
slechts het 
lichaam van een 
meisje. Dat je 
lichaam niet bij  
je paste, was 
moeilijk om  
mee te leven.
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SELF-LOVE LETTER S

Productie: Nele Reymen

De helft van ons wil een ander gewicht en amper tien procent is elke dag trots op 
zichzelf, zo blijkt uit onze self-love-enquête. Jezelf graag zien is niet altijd 

makkelijk, maar zo mooi als het wel lukt! Daarom brengt Flair een self-love 
letter: een liefdesbrief van een lezer aan zichzelf. 



Als je ernstig ziek wordt of je been breekt, is het normaal dat je  
onmiddellijk bij de dokter terechtkan. Jammer genoeg is dat niet zo evident 

wanneer je met mentale problemen worstelt. Veel jongeren staan  
momenteel op een lange wachtlijst, wachtend op hulp.

Tekst: Demi Feron, Jolien Engelen, Julie Gedopt en Louise Anthonissen onder coördinatie van Kaatje De Coninck 
Illustraties: Marta Lebek, Stocksy United

‘Help me nu!’
Als je eindeloos moet wachten op psychische hulp

57flair.be

OPENHARTIG

Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met ernstige 
psychische problemen, zo blijkt uit een studie van 
de KU Leuven waarvoor tweeduizend jongeren on-
dervraagd werden. Voor de mildere klachten, zoals 
stress en faalangst, stijgt dat cijfer al naar bijna de 
helft. Zorgwekkende resultaten die zich vertalen in 
ellenlange wachtlijsten, waar soms geen einde aan 
lijkt te komen.

Geen concrete cijfers
Die wachtlijsten situeren zich overal in de sector, 
 zowel bij de centra voor geestelijke gezondheids-
zorg, in privépraktijken van therapeuten als bij de 
zwaardere hulpverlening, zoals bijvoorbeeld crisis-
zorg voor jongeren. ‘Jammer genoeg wordt er onvol-
doende informatie verzameld, waardoor we geen 
duidelijk beeld kunnen schetsen van de werkelijke 
situatie. We weten niet wat de concrete cijfers zijn’, 
zeggen Julie Janssens en Frank Standaert. Beiden 
werken als vrijwillige therapeuten bij TEJO, een 
 organisatie die gratis hulpverlening aanbiedt voor 
jongeren. ‘Daarom is het bijzonder moeilijk om aan 
te duiden welke middelen er waar nodig zijn.’
Jongeren die op zo’n lange wachtlijst gezet worden, 
krijgen vaak het idee dat ze in de steek gelaten wor-
den. ‘Het op zoek gaan naar hulp is al een moedige 
stap. Het is dan heel demotiverend om weer wegge-
stuurd te worden. Problemen waarmee ze worstelen 
worden niet aangepakt en kunnen in de ergste 
 gevallen verergeren tot zelfs suïcidale gedachten.’
De meestvoorkomende klachten bij jongeren zijn 

depressieve gevoelens, angsten, identiteitsproble-
men, enzovoort. ‘De prestatiegerichte maatschap-
pij waarin we leven weegt zwaar op de jongeren 
van vandaag. En dat is zeker te merken in de cij-
fers.’ Ook de coronacrisis is een bijkomende factor 
die een ernstige impact heeft gehad op de mentale 
gezondheid van jongeren. ‘We zien dat al bestaande 
klachten versterkt zijn, alsook de stijging in het aan-
tal gevallen die we over de vloer krijgen. Jongeren 
voelen echt het gebrek aan sociaal contact en de 
onzekerheid die er heerst.’

Praten en luisteren
Volgens Janssens en Standaert is het belangrijk dat 
we voor de jongeren die met zichzelf worstelen de 
hulp zo laagdrempelig mogelijk houden. Dat wil zeg-
gen dat hulpverlening zo bereikbaar mogelijk moet 
zijn zonder de vele ingewikkelde stappen die er nu 
soms bij horen. Gelukkig zijn er initiatieven als TEJO, 
waar je gratis en anoniem terechtkan, maar ook 
platformen als WAT WAT of Awel, waar jongeren 
 gratis naar kunnen bellen, mailen of chatten als ze 
het moeilijk hebben.
‘Het taboe rond mentale gezondheid is de laatste 
tijd al veel bespreekbaarder geworden, maar er is 
nog veel werk aan de winkel. Wanneer je merkt dat 
een naaste het moeilijk heeft, is luisteren nog steeds 
the way to go. Een goed gesprek kan soms wonde-
ren doen, of het nu met een partner, collega of 
 volslagen vreemde is. Het klinkt misschien cliché, 
maar praten helpt écht.’



‘Het afgelopen halfjaar was er eentje met veel ups en 
downs. Soms voelde ik me heel optimistisch, soms 
geloofde ik dat de hele wereld slecht was. En heel 
soms stond ik weer op het punt om domme dingen 
te doen. Maar in vergelijking met een drietal jaar ge-
leden sta ik er vandaag “goed” voor. De schrik dat ik 
ooit ga breken blijft, maar ik ben al uit een dieper dal 
geklommen. Mijn depressieve gevoelens spelen al 
van rond de overgang naar de middelbare school. 
Tijdens de puberteit veranderden die gevoelens stil-
letjesaan in lange donkere periodes. Ik lag volledig in 
de knoop met mezelf. Mijn zelfbeeld was laag, ik 
voelde me waardeloos, dacht dat niemand me leuk 
vond… Ik zat zo vast in een neerwaartse spiraal dat ik 
uiteindelijk dacht: waarom besta ik nog? Voor mij 
hoeft het niet meer.’

Ik leef niet, ik besta
‘De dag dat mijn mama de 
 littekens op mijn armen zag, 
was voor haar de maat vol: we 
gingen hulp zoeken. Elke dag 
voerde ik een strijd met mezelf. 
Soms kon ik me ergens neerzet-
ten, voor me uit staren en het 
gevoel hebben dat ik eigenlijk 
niet meer leefde. Ik had het gevoel dat het niet meer 
te redden was, en snijden was in mijn ogen de enige 
manier om controle over iets te houden. Dan kon ik 
bepalen wanneer ik wat voelde. Nog steeds op slech-
te dagen valt er niet veel “aan te pakken”, dan is het 
gewoon bestaan. En heel veel huilen. Zo’n moeilijk 
moment duurt nu gelukkig nog hooguit een aantal 
dagen, terwijl dat vroeger wekenlang aanhield.
In het begin van dit jaar zat ik helaas weer in een 
 periode dat ik me langdurig slecht voelde. Het was 
een combinatie: stress op school, een kotgenoot die 
zelfmoord pleegde en een aantal sterfgevallen in de 
familie. Ook de hele coronasituatie maakte het voor 
mij moeilijk om positief te blijven. Omdat ook de 
 gedachte om zelf een einde te maken aan mijn leven 

weer door mijn hoofd speelde, besefte ik dat het tijd 
was om opnieuw hulp te zoeken. Dat weer moeten 
 toegeven aan mijn ouders viel me enorm zwaar.’

Ballet als a!eiding
‘Dat ik door corona nergens terechtkon, kwam bij mij 
niet goed binnen. Ik zonderde me opnieuw af in mijn 
kamer, huilde veel, kreeg niets gedaan… Toch dacht 
ik: misschien hoef ik niet naar de psychiater, ik zet 
me er wel over. Ook al weet ik diep vanbinnen dat 
door hulp uit te stellen het probleem niet zal 
 verdwijnen. Ik denk zelfs dat mijn zwarte gevoelens 
nooit helemaal zullen overgaan en mijn depressie iets 
is waar ik mee moet leren leven. Maar ik hoop er ooit 
wel een zekere vorm van controle over te krijgen.
Mijn vriend en familie zijn tijdens deze hele periode 

mijn rots in de branding ge-
weest. Ze waren het luisterend 
oor dat ik soms nodig had, leid-
den me af met leuke dingen op 
een slechte dag… Momenteel 
sta ik al een zestal maanden op 
een wachtlijst. Ik zou een tele-
foontje krijgen mocht er een 
plekje vrijkomen, maar ik heb 
nog niets gehoord. Frustrerend 

dat ze je zo aan je lot overlaten en geen tussentijdse 
oplossingen aanbieden. Onlangs begon ik opnieuw 
met mijn oude hobby, ballet, en ik heb gemerkt dat 
ik daar veel energie uit haal. Me eventjes op iets an-
ders focussen en mijn hoofd leegmaken, dat helpt. Ik 
probeer me zo veel mogelijk met dat soort positieve 
gedachten te vullen en zo mentale rust te vinden. Ik 
weet dat het ooit beter zal worden. Of toch dragelij-
ker, op z’n minst.’

* Sofie is een schuilnaam.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan 

kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via 

Zelfmoord1813. be.

So"e* (20) kampt al jaren met een depressie. In maart kon ze bij 
een psychiater langsgaan, maar haar afspraak werd door de eerste

 lockdown gecanceld. Tot vandaag kan ze nergens terecht.

‘Ik weet dat het 
ooit beter wordt. 

Of toch dragelijker, 
op z’n minst.’
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‘In het eerste middelbaar ben ik begonnen in sociaal-
technische wetenschappen (STW) en voor mij ging 
dat super, maar ik haalde geen 80 % en kon volgens 
mijn leerkrachten dus maar beter in bso verdergaan. 
Ik bleef toch in STW, maar wat ik ook deed, het was 
nooit goed genoeg voor mezelf. Mijn gevoel strookte 
niet met mijn resultaten, zelfs met goede punten 
was ik nog steeds niet tevreden. Ik voelde mij ver-
vreemd van mijn hele familie, legde te veel druk op 
mezelf. Op een bepaald moment kon ik dat niet 
meer aan. Ik had een vriendje en hij was de enige uit 
wie ik nog geluk haalde. Toen ik ontdekte dat hij mij 
had bedrogen, was dat de druppel. Het ging al niet 
goed met mij, maar toen begon ik te worstelen met 
zelfmoordgedachten en wilde ik me laten opnemen. 
Eerst waren er tussentijdse gesprekken, pas vijf 
maanden later kon ik terecht bij 
Multiversum in Mortsel. Al die 
tijd heb ik thuisgezeten met 
donkere gedachten. Het sys-
teem in België gaat ervan uit 
dat je een half jaar van tevoren 
weet wanneer je gaat crashen, 
dat kan toch niet? Gelukkig had 
ik Kim, mijn stiefmama, zij is altijd de reden geweest 
dat ik hier ben gebleven. Zij was er altijd voor mij en 
geloofde in mij. Kim is mijn beste vriendin en safety 
net.
Van mijn opname had ik iets helemaal anders 
 verwacht. Ik hoopte op intensieve en doelgerichte 
therapie, maar het was eerder een plek om een paar 
maanden op adem te komen. Iedereen komt binnen 
voor drie maanden, en daarna kan je nog uitstel 
 vragen. In Mortsel kwam er structuur in mijn dagen: 
elke dag op hetzelfde moment opstaan, eten, thera-
pie, vrij… maar beter ben ik er niet geworden. Eén 
keer per week had ik een een-op-eengesprek met 
mijn psycholoog en één keer per maand zag ik mijn 
psychiater, alle andere momenten waren in groep. 
Met mijn vertrek na die vier maanden had ik het heel 

moeilijk. Ze halen je daar uit de wereld en de 
maatschappij, je krijgt er structuur, veiligheid, een 
plek waar je altijd terechtkan, en vervolgens word 
je opnieuw in de maatschappij gesmeten, zonder 
pardon. Na mijn ontslag werd ik voor de keuze 
 gesteld: terug naar school of starten met de 
examencommissie.’

Dag per dag
‘Vanaf oktober ging ik opnieuw naar school. Meteen 
werd ik overdonderd met taken die ik had gemist. Ik 
voelde onmiddellijk de druk weer op mijn schouders. 
Op mijn achttiende verjaardag heb ik besloten te 
stoppen met school en te starten met de examen-
commissie. Ondertussen heb ik drie examens ge-
haald, dankzij dit systeem kan ik mijn examens zelf 

inplannen en annuleren als het 
even niet gaat. 
Een hele tijd is het beter ge-
gaan, maar de laatste tijd ging 
het weer berg af, en ik weet zelf 
niet goed waarom. Ik wilde 
mijn familie niet opnieuw te-
leurstellen, dus ik heb het lang 

niet durven te zeggen tegen mijn papa, zelfs niet 
tegen Kim, en dat maakte het enorm beangstigend.
Een paar weken geleden vond ik gelukkig de moed 
om weer aan de alarmbel te trekken en hulp te zoe-
ken, maar opnieuw zal het maanden duren voor ik 
een plek vind. Er zijn vier plaatsen waar ik opgeno-
men kan worden, maar overal moet ik wachten op 
het gesprek met de psychiater voordat ik mij kan 
aanmelden. Momenteel wacht ik op het gesprek 
met de psychiater om eventueel met medicatie de 
volgende maanden te overbruggen. Ik neem het nu 
echt dag per dag. Ik zie anderen hun leventje leiden, 
alles rondgedraaid krijgen, naar school gaan, goeie 
vrienden hebben, een relatie… en ik kan dat niet. 
Maar ik wil werken aan mezelf en dat is niks om mij 
over te schamen.’

Jana (18) werd in het vijfde middelbaar voor de eerste keer opgenomen. 
Toen al moest ze vijf maanden wachten op hulp, ook nu het opnieuw slechter

 gaat met haar moet ze maanden wachten op hulp.

‘Alsof je een halfjaar 
op voorhand weet 

dat je gaat crashen.’
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‘De aanpak op een psychiatrische afdeling in een zie-
kenhuis is heel individueel. Je hebt soms wel therapie 
in groep, maar je bent grotendeels toch een beetje 
geïsoleerd en daardoor zelfs eenzaam. Zo’n afdeling is 
gericht op korte opnames van maximaal drie maan-
den, uiteindelijk bleef ik er zeven, maar ik was nog 
niet waar ik moest zijn. Mijn psychologe kwam daar-
om met het idee om me ergens te laten opnemen 
waar de aanpak anders was, zo kwam ik terecht bij De 
Evenaar. Dat is een psychosociaal revalidatiecentrum, 
waar je met acht andere jongvolwassenen in een huis 
leeft. Samen moet je huishoudelijke taken doen en je 
krijgt er ook therapie. De focus ligt er op samenwer-
ken en op elkaar ondersteunen, zodat je zelfstandig-
heid verwerft, het verleden verwerkt en kan bouwen 
aan je toekomst. Dat klonk als 
de ideale plek voor mij, dus in 
februari ging ik er op intakege-
sprek. Er stond niemand op de 
wachtlijst toen en ik kreeg te 
horen dat ik eind maart de plek 
kon innemen van iemand die 
dan zou vertrekken.
Omdat ik tussen twee opnames in toch even thuis op 
adem wilde komen, eindigde mijn opname in het zie-
kenhuis op 8 maart. En wat er een week later gebeur-
de, weten we natuurlijk allemaal… Corona is beginnen 
te pieken en de lockdown werd afgekondigd, ook 
voor De Evenaar. De cliënten mochten niet meer naar 
buiten of naar huis, en er kon niemand nieuw worden 
opgenomen. Er was geen perspectief of duidelijkheid 
over wanneer dat zou veranderen en ik voelde dat ik 
in tussentijd toch íéts van therapie nodig had, maar 
dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker in het 
begin kon je nergens terecht, want niemand mocht 
nieuwe cliënten aannemen.’

Zoeken naar wie je bent
‘Uiteindelijk vond ik iemand die voorstelde online the-
rapie te volgen en te videochatten, maar daar ben ik 
niet op ingegaan. Ik vond het gek om op die manier 

een intakegesprek te doen en me voor iemand open 
te stellen. Zo ben ik, tussen mijn twee opnames in, 
uiteindelijk vier maanden thuis geweest, zonder 
 begeleiding of hulp. Na een half jaar buiten mijn gezin 
zat ik er plots weer middenin. Dat was zowel voor hen 
als voor mij niet makkelijk en heeft vaak tot ruzie 
 geleid. Omdat ik niet meer studeer, had ik echt 
 helemaal geen afleiding. Dat was een heel donkere 
periode voor mij. Tijdens mijn intakegesprek bij De 
Evenaar merkte de psychiater dat ik al veel therapie 
had  gehad en al veel inzichten had, maar tijdens die 
vier maanden ben ik daar heel veel van verloren.
Eind juni kreeg ik dan uiteindelijk het verlossende 
 telefoontje met de boodschap dat ik in juli bij De 
 Evenaar terechtkon. Ondertussen zijn we een paar 

maanden verder en heb ik nog 
steeds een lange weg te gaan, 
maar ik merk wel een groot 
 verschil tegenover mijn opname 
in het ziekenhuis. Daar waren 
mensen van alle leeftijden met 
alle soorten problematieken, 
hier zijn het alleen jongvolwas-

senen en ligt de nadruk op identiteit en op het zoeken 
naar wie je bent. Doordat we alles samen doen, voel 
ik me veel minder eenzaam. We ondersteunen 
 elkaar en je zit écht mee in elkaars proces. Dat is 
soms wel moeilijk om toe te laten, maar ook daar 
 werken we aan. Tijdens die vier maanden thuis heb ik 
vooral heel hard het gevoel gehad dat ik vooruit wilde, 
maar dat niet kon. Nu heb ik de draad eindelijk weer 
kunnen oppakken, maar er is nog steeds heel wat 
werk te doen, en dat moet stap voor stap gebeuren.’

OP ZOEK NAAR HULP? 
Op Tejo.be vind je de 16 TEJO-huizen in Vlaanderen waar je 

tijdens de openingsuren gewoon kan binnenspringen. Op 

Noknok.be vind je tips om te werken aan je mentale weerbaar-

heid. Je vindt er een pagina met links naar alle instanties waar 

je als jongere, vaak gratis, terechtkan.

Yana (21) liet zich in september 2019 opnemen in de psychiatrische 
afdeling van het ziekenhuis. Na zeven maanden zou ze elders 

worden opgenomen, maar toen brak corona uit…

‘Plots was ik vier 
maanden thuis, 

zonder enige hulp.’
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@ELOGABIAS: 
 het leven is mooi 

 & jij ook
Jolien: ‘Onder het motto “het 

leven is mooi” durft Elodie  Gabias 
haar lelijkste kant te  tonen. Blote 

borsten met alleen een mond-
masker erover, lovehandles en 

een dubbele kin: met de nodige 
zelfspot deelt Elodie foto’s en 

 stories (in sappig West-Vlaams) 
die ingaan tegen het perfecte 

Instagramplaatje.  Humor vindt ze 
belangrijk, want het leven is al 

serieus genoeg. Haar meer dan 
80.000 volgers vinden hier vooral 

spon tane, echte én imperfecte 
foto’s. En dat is nodig in een zee 

vol ideaalbeelden.’

PICTURE
Echte lijven van topwijven op Instagram

Fact: de kleurrijke 
 wereld van Instagram 
geeft een vertekend 
beeld van de werkelijk-
heid: vlekkeloze huiden, 
!tnessbillen en succes-
volle new moms met 
superslanke tailles. 
 Gelukkig delen steeds 
meer in"uencers de 
échte werkelijkheid  
met eerlijke content en 
 realistische schoon-
heden. Dit zijn de favo 
bodypositivity  accounts 
van de studenten die 
mee deze Flair 
 schreven.
Tekst: Topsana Du Bois, Manon 
Van Hauwaert, Louise Anthonis-
sen, Julie Gedopt, Jolien Engelen, 
Amber Deckers, Anne de Nijs en 
Demi Feron

‘Imperfectie is 
nodig in een zee vol 

ideaalbeelden.’

@SELENAGOMEZ:  
littekens vertel-
len een verhaal

Amber: ‘Selena Gomez 
deelt  regelmatig posts over 
haar  on zekerheden en hoe 

ze de  commentaren van 
anderen leerde negeren. 

Onlangs postte ze bijvoor-
beeld een foto waarop het 
litteken van haar niertrans-

plantatie vanonder haar 
badpak piepte, terwijl ze 

dat vroeger verborg. Selena 
is ervan overtuigd:  lit tekens 
maken je niet minder mooi, 

ze tonen net je kracht.’

‘Littekens  
tonen juist  
je kracht.’

@elogabias

@TheCurvyChapter

@planetprudence

@selenagomez

@jaqueline_timemachine @MikZazon

@jitskevandeveire

@Ashleygraham
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@JAQUELINE_TIMEMACHINE: 
self-love centraal
Louise: ‘Terwijl op haar main-

account @vivianhoorn de mooiste 
foto’s en outfitposts verschijnen, 

deelt de Nederlandse op haar 
alter egoaccount @jaqueline_time-
machine de iets minder perfecte 
kant van haar leven. De feed is 

een verzameling ongeposeerde 
foto’s en grappige filmpjes met 
een stevige portie zelfrelative-
ring. Op beide accounts staan 

body positivity en self-love centraal. 
Omdat ze vroeger zelf onzeker was 

over haar uiterlijk en gewicht, wil 
ze nu een voorbeeld zijn. Ze wil het 

negatieve zelfbeeld van haar 
 volgers veranderen en hen inspi-
reren om zichzelf graag te zien.’

@JITSKEVANDEVEIRE: 
vooroordelen  

overboord, self-love 
aan boord

Julie: ‘Jitske Van de Veire is een 
must-follow als het gaat over 

body positivity. “Een jonge onder-
neemster die het glazen plafond 
wil breken”, zo omschrijft ze zich-

zelf. Via Instagram kaart Jitske 
gevoelige onderwerpen aan en 
wil ze vooroordelen overboord 
gooien. Ze toont meer dan de 

roze filter van sociale media door 
ook onzekerheden en moeilijke 

momenten een plaatsje te geven. 
Elk lichaam is een kunstwerk, 
wees er lief voor! Als reminder 
daarvoor heeft Jitske op haar  

dij een tattoo met de woorden 
“lief zijn”.’

‘Elk lichaam is 
een kunstwerk. 

Wees er lief voor.’

@PLANETPRUDENCE: 
 zeg het met een 

cartoon
Anne: ‘De Belgische illustratrice 
Prudence Geerts deelt cartoons 

over onzekerheden op haar 
 account. Haar boodschap is 
 duidelijk: je hoeft je niet te 

schamen, want je lichaam is 
goed zoals het is. Hoe onzeker 

je er ook over bent: het is 
prachtig én uniek. Daarnaast 
kaarten haar tekeningen ook 

 onderwerpen aan als feminisme 
en mentale gezondheid.’

Planetprudence.com

@MIKZAZON:  
perfect imperfect

Manon: ‘“Omarm je eigen imper-
fecties”, die boodschap deelt Mik 

Zazon met haar volgers. Van 
mentale gezondheid tot feminis-

me en bodypositivity, de 24-jarige 
influencer kaart het aan. Twee 
jaar geleden richtte Zazon de 

 beweging #NormalizeNormal-
Bodies op. Daarmee wil ze elk 

lichaam een stem geven.’

@ASHLEYGRAHAM:  
#beautybeyond- 

size
Topsana: ‘Als het gaat over body-

positivity, mag Ashley Graham 
niet in het lijstje ontbreken. Op 

Instagram toont het Amerikaan-
se model trots haar curves, 

 striemen en borstvoedingsfoto’s. 
Ze laat duidelijk merken dat ze 
tégen filters en Photoshop is. 

Graham gebruikt sociale media 
niet alleen voor self-love, ze 

spoort ook designers aan om een 
groter gamma aan kledingmaten 

aan te bieden.’

@THECURVYCHAPTER: 
heerlijk eerlijk

Demi: ‘De Nederlandse Saskia 
Olivieira is al sinds 2013 bodyposi-
tivityactiviste via haar Instagram-

profiel. Op een onverbloemde 
manier vertelt ze haar 20.000 
 volgers het verhaal achter de 

 beweging en hoe die ontstaan is. 
Ze vindt het enorm belangrijk dat 

alle vormen, kleuren en maten 
aan bod komen in de media en is 
niet bang om mensen daarmee 
te confronteren wanneer ze het 

niet correct doen. Saskia is recht-
uit: héérlijk!’

‘Ashley is tégen 
!lters en 

Photoshop.’
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Laat ik beginnen met te zeggen hoe 
trots ik op je ben. Tot tranen toe ont-
roerd, zelfs. Ook al vind ik het moeilijk 
om dat te zeggen. Het afgelopen jaar 
was allesbehalve makkelijk. Je ver-
huisde in je eentje naar een nieuw 
land, je relatie eindigde, er is die pan-
demie en dan nog dat malende, ang-
stige hoofd... Dus ik ben trots. Op hoe 
je met alles bent omgegaan. Dat is 
moeilijk om zelf ook toe te geven, hè? 
Want in je hoofd zit een boos trolletje 
dat beweert dat alles perfect moet 
zijn. Daardoor realiseer je prachtige 
dingen, maar ben je ook streng voor 
jezelf. Weet dat dat niet hoeft. Het 
trolletje liegt soms en fouten maken betekent zelden het 
einde van de wereld. Kies gerust voor wat goed voelt, om 
achteraf toch iets anders te doen. Dat maakt je niet 
 wispelturig, dat maakt je een mens zoals alle mensen.
Laat ik je ook dit advies geven: blijf weg van mensen  
die je het gevoel geven dat het moeilijk is om van je  
te houden en dat je te veel bent: te luid, te gevoelig,  
te praatgraag en te veel vragend, willend en verwach-
tend. Wees helemaal jezelf, in alle vormen. Want ook zon-
der maskers word je graag gezien. Soms denk je dat je zal 
instorten als iemand weggaat. Dat het verdriet een gat zal 
slaan dat nooit meer zal dichten. Maar zoals je lieve huis-
genoot Lotte zei: ‘Het vertrek van één soort geluk is niet 
geluk an sich, want geluk kan niet kwijt. Het verandert 
alleen van vorm.’ En het geluk is stilletjesaan van vorm  
aan het veranderen, ondanks het verdriet.
Je liet je haar knippen en droeg het voor het eerst maan-
denlang naturel. Je liet een piercing én een tattoo zetten. 

Je haalde je tweede diploma. Je durfde de stap te zetten 
om je te laten helpen door anderen en om medicijnen te 
nemen. Je keek vaak blij naar je spiegelbeeld. Je deelt je 
gevoelens als @kriebelsessies op het wereldwijde web.  
Je liet een nieuwe liefde toe. Het zijn allemaal dingen  
die je maanden geleden onmogelijk achtte.
Dus ik ben trots. En blij. Niet omdat je niet hebt opgege-
ven, want dat gebeurde wel. Maar omdat je er nog bent, 
ondanks de hevige klappen. Omdat je je best doet om 
een goed, oprecht en vriendelijk persoon te zijn. Om lief  
te hebben en - het moeilijkste - van je te laten houden en 
te geloven dat je geliefd bent. Want dat ben en blijf je.

Liefs,
Evangeline

PS: je motto luidt: ‘Het mooiste komt nog’. Zal ik je eens 
iets verklappen? Dat klopt.

Wees helemaal 
jezelf, in alle 
vormen. Want ook 
zonder maskers 
word je graag 
gezien.

DEZE WEEK: EVANGELINE (24)
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SELF-LOVE LETTER SDe helft van ons wil een ander gewicht en amper tien procent is elke dag trots op 
zichzelf, zo blijkt uit onze self-love-enquête. Jezelf graag zien is niet altijd 

makkelijk, maar zo mooi als het wel lukt! Daarom brengt Flair een self-love 
letter: een liefdesbrief van een lezer aan zichzelf. 

Productie: Nele Reymen Foto: Annika Hagen



Hier 
reizen jullie 

naartoe 
wanneer het 

weer mag

SAFE 
TRAVELS!

Naast feestjes, knuffelen en samen dansen op festivals is reizen 
een van de dingen die we het meeste missen. De studentes die 

deze Flair in elkaar boksten delen waar zij het liefst naartoe gaan 
zodra Miss Rona het weer toelaat.

Tekst: Topsana Du Bois, Manon Van Hauwaert, Louise Anthonissen, Julie Gedopt,  
Jolien Engelen, Amber Deckers, Anne de Nijs en Demi Feron

DEMI (24): kamperen 
in Schotland

 Reisprofiel: liever ontdekken 
en beleven dan op een strand te 

zonnebaden
‘Mijn vriend en ik praten al jaren 
over een lange reis door Schot-
land. Wij tweetjes met elk een 

rugzak (die van mij waarschijn-
lijk enkele kilo’s zwaarder dan 

de zijne), onze auto en een tent-
je: meer hebben we niet nodig. 

Hoe zalig moet het zijn om te 
kamperen tussen de bergen in de 

Schotse Highlands? Ik kijk er 
enorm naar uit om mijn volgende 
reis te plannen. Mijn lief en ik hou-
den allebei van reizen en maken 
er altijd een uitgebreide trip van. 
We zullen wellicht op een andere 

manier de wereld moeten ont-
dekken, maar dat vind ik helemaal 
oké. Een kampeertrip naar Schot-

land lijkt me - als de regels het 
toelaten - ook best coronaproof, 
want je hebt weinig contact met 
anderen en bent vooral buiten. 
Misschien kan ik in Schotland 

mijn mondmasker matchen met 
mijn regenlaarzen?’
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JULIE (20): verwondering in IJsland
 Reisprofiel: liefhebber van bruisende steden 

waaruit ze af en toe richting zee en strand kan 
wegvluchten

‘Een halfjaar lang telde ik af naar 3 april 2020. Mijn 
handschoenen, muts en dikke jas lagen klaar om alle 
pareltjes van IJsland te ontdekken. Documentaires, 
foto’s en filmpjes overtuigden me om bij die reis de 
zon voor één keer als onbelangrijk te beschouwen, 
dus met plezier kocht ik een extra sjaal. Tot de pan-
demie er een stokje voor stak. Ondertussen kijk ik 
onzeker opnieuw uit naar 3 april, al zal ik met een 

dubbel gevoel op het vliegtuig stappen. Tot die tijd 
stippel ik mijn reisplanning verder uit met alle infor-
matie die ik maar kan vinden. Hopelijk lukt het deze 

keer wel, al vrees ik dat die ene week die ik oorspron-
kelijk voor ogen had, niet genoeg zal zijn voor wat er 

nu op het programma staat.’

LOUISE (20): cultuur en 
lekker eten in 

Marokko
 Reisprofiel: houdt van reizen 

naar de zon en gaat het liefst op 
zoek naar cultuur of avontuur

‘Een reis naar Marokko stond al 
langer op mijn bucketlist. Het 

land, de rijke cultuur en het lekke-
re eten spreken me enorm aan. 

Toen reizen plots niet meer moge-
lijk was, besliste ik dat mijn eerste 
reis na de coronacrisis eentje naar 
die droombestemming zou wor-
den. Ik ben niet van plan om reis-
tijd “in te halen”, omdat dat niet 

heel milieubewust zou zijn. Ik wil 
vooral minder piekeren en meer 
genieten van het feit dat je kán 
reizen als je dat wil. Ik wil mijn 

 dromen over sommige bestem-
mingen nu écht waarmaken.’

TOPSANA (21): roadtrip door  
de Verenigde Staten

 Reisprofiel: snuift graag cultuur op in steden. 
 Luieren aan het strand is niets voor haar

‘Mijn gezin probeert één keer per jaar een familiereis 
te maken. De organisatie is niet altijd simpel, dus 
daarom beperkten we het de laatste jaren tot een 
korte skireis of citytrip. Maar vorig jaar besloten we 
om een uitzondering te maken en een grote reis te 
boeken. Samen met mijn broer en zus overtuigde ik 
mijn ouders om naar de Verenigde Staten te reizen. 
Een roadtrip van San Francisco naar Los Angeles en 
Las Vegas was altijd al mijn droom. Door de corona- 
uitbraak kon dat plan helaas niet doorgaan. Ik merk 

dat ik reizen enorm mis. Ik was zo gewend ge-
raakt aan citytrips en snelle tripjes van hot naar 
her. Dat ik plots het land niet meer uit kon, was 

even aanpassen. Hopelijk kunnen we onze plannen 
volgende zomer nieuw leven inblazen.’

‘Voor één keer beschouw ik 
de zon als onbelangrijk.’

‘Ik ben niet van plan 
om reistijd “in te 

halen”, want da’s niet 
milieubewust.’
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MANON (21): inspiratie  
zoeken in New York

 Reisprofiel: stadsmus die af en toe zon,  
zee en strand opzoekt

‘Zodra we weer mogen reizen, zit ik op het eerste 
vliegtuig richting New York. Na maanden verplicht 
thuisblijven heb ik immers dringend nood aan een 
inspiratieboost. Ik ging eerder al een paar keer naar 

Manhattan, en telkens voelde ik me daar thuis en 
kwam ik vol ideeën terug. Van de relaxte sfeer tot de 

soms arrogante mensen in de subway: alles in die 
metropool inspireert me. Om de reisschade van 

2020 wat in te halen, ben ik van plan om minstens 
twee weken op reis te gaan. Een dure grap, zou je 
kunnen denken, maar gelukkig heb ik tijdens de 
coronapandemie niet al te veel geld uitgegeven. 

Ik kan me dus eens flink laten gaan, uiteraard met de 
coronamaatregelen in mijn achterhoofd.’

ANNE (21): toch naar Erasmus- 
bestemming Roemenië

 Reisprofiel: houdt van steden, cultuur en 
 bestemmingen die net wat anders zijn

‘Die eerste reis na de coronacrisis lijkt me spannend 
en zelfs een beetje eng. Opnieuw in een vol vliegtuig 

zitten en slapen in een bed dat niet het mijne is, 
brrr... Anderzijds kijk ik er erg naar uit om nieuwe 

plekken te ontdekken, ver weg van waar we de afge-
lopen maanden moesten blijven. Ik kan niet wach-
ten op de woorden: “Kom uit uw kot!” Dit jaar zou ik 

op Erasmus+ naar Roemenië zijn gegaan, maar 
 enkele weken voor mijn vertrek werd het land een 

rode zone en werden die plannen geannuleerd. Wat 
een teleurstelling... Ik was al begonnen met het 

 leren van de taal en had al enkele bezienswaardig-
heden op mijn lijstje staan. Wanneer we opnieuw 

mogen reizen, wil ik Roemenië zeker bezoeken. Dan 
is al die voorbereiding niet voor niks geweest.’

JOLIEN (20): op avontuur in Kos
 Reisprofiel: verliefd op het onbekende (en de zon)
‘Tijdens de zomer van 2019 belandde ik voor het 

eerst in het zonovergoten Griekenland. Op Kos, een 
klein eilandje bij de Turkse grens, werkte ik er een 

tweetal maanden als kinderanimator. Ondanks het 
feit dat er op het eiland geen sprietje gras groeit en 

veel huizen er bouwvallig uitzien, was ik meteen ver-
liefd. Compleet onverwachts eindigde ik afgelopen 
zomer opnieuw als kinderanimator op mijn geliefde 
eilandje in de Egeïsche zee. Verspreid over twee zo-
mers bracht ik er zo’n drietal maanden door. Omdat 

het eiland amper een aantal kilometer breed en 
veertig kilometer lang is, zag ik ondertussen alles 

wat er te zien valt, en dat meer dan eens. Maar door 
de prachtige mensen die ik er ontmoette, het magi-

sche landschap én de superlekkere mezze zou ik 
post-corona nergens liever vertoeven dan op Kos.’

 AMBER (20): slaapfeestje  
in een bungalowpark

 Reisprofiel: boekt elk jaar samen met twee 
 vriendinnen een huisje in een bungalowpark, 

op zoek naar rust, eenvoud en gezelligheid
‘Het meest van al mis ik mijn vrienden. Wanneer ik 
weer mag reizen, ga ik voor mijn favoriete vakantie-

verblijf: een bungalowpark. Niets gaat boven een 
week met vrienden, avondwandelingen en -zwem-
sessies, een concert en een namiddag bowlen. Ook 

al zitten we gewoon gezellig in de bungalow om 
spelletjes te spelen, voeren we agressieve eenden 

aan het meer of liggen we met een boek in de zetel 
te genieten van de stilte, als mijn vrienden er zijn, 

ben ik gelukkig! Deze zomer heb ik die dingen net 
voor de verstrengde maatregelen nog kunnen doen. 

Zo zetten we in onze bungalow alle bedden in één 
kamer en hielden we een slaapfeestje van een week. 

Als het kon, pakte ik onmiddellijk mijn koffers.’

‘Door de prachtige mensen, 
en het magische landschap 

blijf ik terugkeren.’

‘De bestemming maakt 
niet uit, als ik mijn vrienden

 maar bij me heb.’
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